
Een strijd met een Octopus.

“Mijn arm in een holte gestoken hebbende, merkte ik dat zij door

iets vastgehouden word. Daar het water troebel was door de omge-

wooldo klei, kon ik oeuigo minuten lang niet zien, maar toen het be-

gon op te klaren, zag ik tot mijn schrik een dor armen van oen groe-

ten Octopus om den mijnen geslingerd als een Boa constrictor. Juist

op dit oogenblik zotte hij oenige van zijn zuignappen vast op mijn

hand, en ik voelde een hevige pijn. Het was als of mijn hand in stuk-

ken gescheurd werd, en hoe meer ik poogde hem los te trokken, des te

erger werd do pijn. Ik had do grootste moeite mijne voeten naar be-

neden te houden, wegens de lucht die in mijn kleed werd gedreven

en dit opblies, on indiou mijne voeten zich naar boven hadden ge-

keerd
, dan zoude ik weldra gevoelloos zijn geworden, en wanneer ik

bet toeken tot ophalen had gegeven, zou het beest mij hebben vast-

gehouden en ik waarschijnlijk mijn arm gebroken hebben. Ik had wel

een hamer bij mij, maar kon niet diep genoeg bukken om dien te be-

reiken. Er was een dunne ijzeren staaf vijf voet van mij af, en mot

mijn voet gelukte hot mij, die naar mij toe te trekken totdat ik hem

met de linkerhand grijpen kon. En nu begon het gevecht; hoe meer

ik hot dier sloeg, des te vaster omklemde het mijn arm, totdat deze

geheel gevoelloos werd. Na eenigen tijd bemerkte ik echter dat de

omklemming een weinig verminderde, maar hot dier bleef vasthouden

totdat ik het bijna in stukken had gesneden. Eindelijk liet het los

van do rots; ik gaf het teoken tot ophalen en bracht een groot stuk

van hot dier mode naar boven. Ik was geheel uitgeput, daar ik meer

dan twintig minuten in dien toestand verkeerd had. Het mede opge-

brachte gedeelte was 8 voet breed, en ik houd het er voor dat do

knaap wel vijf of zes man naar beneden kon gehouden hebben.”

P. Harting

Ofschoon reeds herhaaldelijk in dit Album gewag is gemaakt van

reusachtige Cephalopoden, willen wij het volgend verhaal van de ont-

moeting van zulk een monster door een duiker aan onze lezers niet

onthouden.

Het is medegedeeld met de eigen woorden van het slachtoffer in de

Melbourne Argus en daaruit overgenomon in de Scientific American
,

21 Februari 1880.


