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EEN AFSCHEIDSWOORD.

Het is thans dertig jaren geleden, dat ik in dit Album (jaargang
1855, blz. 863) een opstel onder gelijken titel schreef. Thans nu
ik op het punt sta afscheid te nemen van het v66r een derde eener
eeuw, in vereeniging met mijne beide vrienden LUBACH en LOGEMAN
en den uitgever A. C. XRUSEMaN, opgerichte tijdschrift ter verspreiding
van natuurkennis en verlichting onder den beschaafden stand, heb ik
dit opstel nog eens herlezen. Dat daarbij velerlei gedachten en vragen
bij den grijsaard opkwamen, die weldra deze aarde verlaten zal, even
als hij reeds voor eenigen tijd het eigenlijk tooneel zijner werkzaam-
heid gedurende zijn mannelijken leeftijd heeft vaarwel gezegd, gevoelt
elk die nadenkt over den tegenwoordigen toestand der maatschappij.

Sedert het evengenoemde opstel geschreven werd, heeft zich de
oude spreuk bevestigd: »ZTempora mutantur et nos mutamur in illis".
De in die. vroegere bladzijden gegeven wenken zijn opgevolgd, de
daarin geuite wenschen ten deele vervuld. Eene zekere mate van natuur-
kennis is doorgedrongen in alle lagen der maatschappij. Heeft die
kennis weldadig gewerkt? Ik aarzel geen oogenblik met daarop te
antwoorden: zonder eenigen twijfel »ja,” al is de onschuld der on-
wetendheid daardoor bij sommigen verdwenen, die haar liever be-
houden hadden. Dit is onvermijdelijk bij den voortgang der bescha-
ving en der denkbeelden, die in haar gevolg optreden. Een volk dat
voortleeft in gelijken gedachtengang als waarin zijne voorvaderen zich
gelukkig en tevreden gevoelden, is in den strijd om het bestaan, die
thans tusschen de matitn gevoerd wordt, tot onvermijdelijken onder-
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gang gedoemd, wanneer het niet met den tijdstroom der beschaving
medegaat, maar zich uit liefde voor het oude, waarmede het is op-
gegroeid, daartegen in een vruchteloos tegenspartelen verzet. Kennis
is macht! Die spreuk moge niet de geheele waarheid zijn, want aan
kennis moet zich bij een volk wilskracht, plichtbesef, en een volhardend
streven naar het ideaal goede voegen. Het humanisme, dat wij bijna
geneigd zouden zijn de religie der toekomst te noemen , moet daarbij
den weg wijzen. Toch, al zijn die zedelijke krachten groot en geens-
zins te minachten, huist de macht van volken en van individuen in
den tegenwoordigen staat der beschaving vooral daar, waar de grootste
som van positieve kennis wordt aangetroffen, — want op die kennis
berusten alle handelingen, die tot instandhouding van het. geheel, tot
verdediging tegen vijanden en tot bevordering van het welzjjn der
staatsburgers strekken, .

Vooruitgang in kennis is echter altijd iets betrekkelijks. In onzen
tjd bestaat zij vooral in de gestadige toeneming van de kennis der
natuur, waaraan wij alles ontleenen, waardoor het leven voor ons en
de onzen waarde heeft. ’

Er zal zonder twijfel weldra een tijd komen, waarin het besef hier-
van algemeen -zal zijn doorgedrongen en niemand zich een beschaafd
man of eene beschaafde vrouw zal achten, wanneer hij of zij niet de
hoofdwaarheden , die de tegenwoordige natuurwetenschap leert, in zich
heeft opgenomen en tevens heeft leeren denken op de wijze der
natuuronderzoekers, die steeds naar objectieve waarheid en de er-
kenning van het oorzakelijk verband der. dingen streven. .

Op  dit denken komt het vooral aan; en daarvoor is voorzeker
natuurstudie de beste leerschool. Zij zal eenmaal de poort worden,
waardoor allen moeten gaan, die op eenigerhande wijze invloed op
het raderwerk der maatschappij willen uitoefenen. Het komt mij on-
twijfelbaar voor, dat men dit allengs meer en meer zal inzien, en
dat dienovereenkomstig ook de eischen die men aan de studenten in
verschillende vakken aan onze universiteiten stelt, zullen gewijzigd
worden, gelijkk men trouwens reeds begonnen is te doen door invoe-
ring van natuurkundig onderwijs aan de gymnasia. Ik acht dit de
meest ingrijpende 6n tevens de meest door den tegenWoo1'digen be-
schavingstoestand geeischte wijziging in de geheele wetgeving op het
hooger onderwijs, en vertrouw dat men op dien weg langzaam maar
vastberaden zal voortgaan. Wel is waar zullen de oude talen, die
banden tusschen eene vroegere beschaving en de nieuwere, daaronder
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lijden, en ik, die nog mede-den tijd beleefd heb, waarin die talen
de noodzakelijke inleidsters waren tot alle ware beschaving van den
geest, zie met weemoed op dien tijd terug, den tijd waarin eene
ware republiek der wetenschappen en letteren bestond; waarin ons
vaderland gelijken rang met andere veel machtiger volken bekleedde.
Maar die tijd komt nooit weerom. De beschaving heeft zich allengs
geheel nieuwe banen gebroken. De verschillende wetenschappen hebben
zich op eene ontzaginboezemende wijze uitgebreid, maar de tijd, die
door het aankomend geslacht aan. studie kan gewijd worden, helaas
niet. Dit is een groot bezwaar, waaronder de overgang uit den ouderen
tot den nieuweren foestand met veranderde behoeften noodzakelijk
lijden moet. De oude klassieke schrijvers waren in mijne jeugd ook
de dragers van vele idealen, die den mensch op zijn levensreis ver-
gezellen, zal hij niet tot een het hart koud latend realisme vervallen.
Maar niettegenstaande de bekendheid met die oude letteren, die ons
de grieksch-romeinsche beschaving leeren kennen, steeds hoog zal
worden gewaardeerd door hem, die weet dat onze hedendaagsche
beschaving eene voortzetting is dier oude, en zjj daarbj ook steeds
het beste middel zal blijven om voor afdwalingen op het gebied der
letteren te behoeden, zoo zijn toch voor de beschaving der negen-
tiende eeuw allengs andere schrijvers in een der hedendaagsche talen niet
minder de dragers dier idealen geworden. GOETIE, SCHILLER , LESSING,
HERDER, om alleen eenige duitsche corypheetn te noemen, hebben
voorzeker op den geest der negentiende eeuw krachtiger invloed uit-
geoefend en dieper hunnen stempel daarop gedrukt, dan eenig klas-
siek schrijver van Hellas of Rome. Ik schrijf dit hier, opdat men niet
denken moge dat ik met eenige geringschatting neerzie op den verede-
lenden invlced van het werkelijk schoone, in letteren of kunst, dat-
gene wat, zonder bepaald nuttig te zijn, het gemoed treft en tot
bereiking van ideale doeleinden stemt, wanneer ik hier den wensch
uitspreek dat alle jonge mannen, die zich voorbereiden tot eenige
belangrijke betrekking in onze hedendaagsche maatschappij, zich in
de " allereerste plaats toeleggen op natuurstudie. Zij is inderdaad on-
misbaar geworden, ook voor dengenen, die zich niet voorstelt daarvan
ooit eenige praktische toepassing te maken. Een theologant kan geen
apostel der beschaving worden, wanneer hij in het gewichtigste deel
onzer hedendaagsche beschaving, natuurkennis namelijk, een vreemde-
ling is. Voor den jurist zal staathuishoudkunde meer en meer hoofd-
studie worden, en, zal die studie vruchten dragen voor de maatschappij,
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dan moet zij op inductieven grondslag rusten, evenals de geheele
natuurwetenschap. Alle subjeclieve beschouwingen zijn machteloos te-
genover de feiten, die de ervaring leert kennen. Ook een gedeelte der
tegenwoordige studie van den litterator, de linguistiek, huldigt de
methoden, die bij de natuurkundigen sedert lang .in zwang zijn. Zoo
zal dus elk student in natuurstudie de beste voorbereiding vinden,
om zijn geest te gewennen aan juist denken en oordeelen, ook op
ander gebied. Geen aangeleerde logica, geen metaphysische wijsbegesrte,
geen oefening in fijne dialectiek kan dit gemis vergoeden.

Reeds van prato’s tijden af heeft men de wiskunde als eene uit
dit oogpunt noodzakelijke voorbereiding voor de beoefening van elke
wetenschap beschouwd. Toch aarzel ik haar vooraan te stellen, wan-
neer men daarmede alleen de abstracte wiskunde bedoelt. Dan meen
ik dat als middel tot opvoeding van den ‘geest aan de proefonder-
vindelijke. natuurkunde, de physica, de eerste rang toekomt. Zij leert
vooreerst goed waarnemen en ten tweede het verband inzien tusschen
oorzaken en gevolgen, en daarop komt het in het leven, bij alle ver-
richtingen die nadenken vorderen, toch altijd in de eerste plaats aan.

De chemie staat, als opvoedingsmiddel van den geest, voorzeker
beneden de physica. Toch is een zeker begrip van hetgeen men
chemische werkingen noemt, wvoor elk beschaafd man onontbeerlijk.
Een groot deel der tegenwoordige industrie, die zulk een verbazende
vlucht heeft genomen, berust daarop. :

Als naast de physica den hoogsten rang van opvoedingsmiddel in-
nemende, beschouw ik de kennis van de samenstelling van het heelal ,
dat wat men gewoonlijk populaire sterrekunde noemt. Zij leert de
volkomen regelmaat der bewegingen van de hemellichamen kennen,
en daarmede de- grootheid en heerlijke harmonie der schepping be-
wonderen. Daardoor wordt de zin voor het verhevene aangekweekt
en de geest afgekeerd van alles wat onwaar, laag en vernederend is.
Bjj het nadenken over de grootheid van het heelal, waarin onze aarde
zulk een kleine plaats inneemt, kan het ook niet anders, of de geo-
cenﬁrische wereldbeschouwing, die nog uit den kinderlijken voortijd
der beschaving afkomstige bron van talrijke dwalingen, moet plaats
maken voor andere veel verhevener denkbeelden en voorstellingen.

De geographie d. i. de kennis van de oppervlakte onzer planeet,
heeft opgehouden slechts geheugenwerk te zijn en heeft zich integen-
‘deel ontwikkeld tot eene wetenschap van grooten omvang, waarvan
de.feiten telkens tot nadenken wekken, vooral waar zjj zich aansluit
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aan de geologie, die de wording van de schors dier planeet verklaart
en ook daardoor geheel andere denkbeelden, dan die men eertijds
koesterde, heeft verwekt, — denkbeelden, waarin geen beschaafde een
vreemdeling mag zijn,

Ook de organische schepping heeft een groot deel harer raadselen
onthuld en daardoor vele mystische voorstellingen, die nog van vroeger
eeuwen tot ons gekomen waren, doen verdwijnen. Geen beschaafd
man of vrouw mag meer onwetend staan tegenover de vraag: wat
is leven? De physiologie is de moeder der hygidne, die voor nie-
mand onverschillig kan zijn. En die physiologie is niets anders dan
de physica en de chemie van het levend lichaam, waarvan de beoefe-
ning gelijke opvoedende kracht heeft als deze zelve

De natuurlijke geschiedenis van dieren en planten is niet enkel
een ornament van het geheugen, waarvoor zij nog door velen ge-
houden wordt, maar vooral eene oefenplaats voor het denken over de
wording van die tallooze vormen, verscheidenheden, soorten en rassen,
welke in den loop der tijden allengs ontstaan zijn en nog ontstaan,
terwijl dé¢ oudere vormen, in den strijd des levens bezwijkende, uit-
sterven, om door nieuwe vervangen te worden.

Niets is, alles wordt.

Wording, ontwikkeling, evolutie, vooruitgang, verbetering, ziedaar
de wachtwoorden van onzen tjd. Zij vertegenwoordigen denkbeelden,
waaraan het jongere geslacht, dat ons ouderen vervangen zal, zich
reeds vroeg moet gewennen, zal evolutie nooit in revolutie ontaarden.

Wat niet gestadig wordt, d.i. wordt tot iets anders, dat beter
beantwoordt aan de steeds veranderende behoeften des tijds, — sterft.
Dit is de les, die de geheele geschledems der organische wereld ons
leert.

Ook de anthropologie en de nutuurlijke geschiedenis van den mensch,
de ethnographie, die in onze eeuw met tallooze goed waargenomen feiten
verrjjkt en daardoor geheel van gedaante veranderd zijn, bieden eene
menigte van gezichtspunten aan, welke voor elken naar humanistische
beschaving strevenden geest van het hoogste gewicht zijn. En even als deze
de zeden en den beschavingstoestand der verschillende volken , die thans
onze aarde bewonen, doet kennen, moet ook de eigenlijke geschiedenis
zich daaraan sluiten, opdat deze worde tot wat zij in de allereerste
plaats behoort te zijn: de leermeesteres der volkeren, door hunne
elkander opvolgende beschavingstoestanden te doen kennen op eene
wijze, waardoor asn volgende geslachten de weg gewezen worde
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voor den zooveel mogelijk rustizen ontwikkelingsgang der mensch-
heid. Zij moet ophouden louter eene geschiedenis van koningen en
keizers, van veldslagen en andere groote gebeurtenissen te zijn, maar
vooral eene geschiedenis der cultuur en van de ontwikkeling der
denkbeelden worden. Want wat ook stoffclijke oorzuken mogen uitwer-
ken, het zijn’ ten slotte de denkbeelden die de wereld regeeren en
daarop blijvenden invloed uitoefenen.

Whaarlijk reeds stof genoeg om de onwetenden niet alleen tot
wetenden op te voeden maar ook te leeren denken, en zooveel mo-
gelijk daarbij het gevaar te vermijden van op een dwaalspoor te ge-
raken. o .

Welke rol zal nu het » Album der Natuur ook in de eerstvolgende
tientallen van jaren bij dit beschavings- en verlichtingswerk vervul-
len? Ik zal wel niet behoeven te doen opmerken dat die rol in ong
vaderland een hoogst gewichtige kan zijn, nog gewichtiger dan ge-
durende het thans verloopen tijdperk, sedert het werd opgericht,

Terwijl ik dit schrijf, gaan aan mijne herinnering vele schimmen
van het verledene voorbij. De talrijke schrijvers der eerste jaargangen,
waaronder ik vele mijner beste vrienden herken, zijn bijua allen
overleden. Hen die nog leven roep ik een hartelijk vaarwel toe.
Evenzoo aan onze latere medewerkers, waaronder ik het geluk heb
een aantal mijner vroegere leerlingén te tellen.

Vaartwel gij allen en ontvangt mijnen dank!

Moge het Album der Natuur onder uwe hoede blijven wat het tot
dusver heeft getracht te zijn, een lichtbaak in zee, met een helder
doch zacht licht den weg bestralende die naar den tempel der waar-
heid en der hoogere geestbeschaving geleidt!

Qmursfoort, September 1883, P. Harrine.



