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Een nieuwe auto

"En u hebt uw keuze dus op ons merk bepaald!"

"Ach ja, we moeten wel, hè. Kijk, die dingen van jullie roesten natuurlijk

wel onder je kont weg. Maar die vering, die is goed. En dat hebben we no-

dig op die hobbelpaden."

"Nou, nou meneer, met die roest valt het tegenwoordig wel mee. En die vering,

ja daar hebt u gelijk in. Dat is één van onze visitekaartjes. Weneer heeft

zeker een enerverend beroep? Door ruige gebieden?"
"Ualt wel mee. Gewoon op kantoor, hier in de stad."

"Oh...nou ja...Waar zegt u eens meneer. Had u uw keus al laten vallen op

een van onze modelletjes?"

"Nee, we moeten eerst nog even passen en meten. Laat maar eens wat zien."

"Wat dacht u hiervan? Ga d'r maar eens in zitten. Geweldige zit nietwaar?

En kijk eens naar dat dashbord!"

"Ach man, dat is allemaal maar flauwekul. Doe de achterklep maar eens open.

Ah, ik zie het al. Geen vijfdeurs met een opklapbank. Die valt dus af."

"Waar die hebben we ook in alle maten en soorten. Zegt u maar wat u gemid-

deld moet vervoeren, dan zoeken wij daar de juiste auto bij."

"Nou, een vuilniszakje of vijf moet er toch wel in kunnen. En de schop,

die is lang en onhandig. En voor m'n zeven en ander gereedschap moet na-

tuurlijk ook plaats overblijven."
"Werkt meneer soms op het kantoor van de plantsoenendienst?"

"Hoe kom je daar nou bij man! Hou je even bij je auto's, Ja! Een stevige

vijfdeurs met opklapbank dus. En de motor mag wel pittig zijn, want hij

moet de nodige kilo's gruis kunnen trekken."

"Gruis zei u, meneer?"

"Ja, en soms is het nog een lekker papje ook. Bij regenweer bijvoorbeeld.

Is 't één modderpoel in die zakken. Ha, ha, weet je nog Ellie, bij die

Duitse douane. Woest zonodig graaien in die zak smurrie. Wat zag die eruit

zeg!"
"Over de grens meneer? Wet zakken moddergruis?"

"Natuurlijk man. Wat sta je daar nu te staren? Hoeveel auto's verkoop je

eigenlijk per dag? Als je zo bij iedereen met open mond staat te staren

zal het niet hard gaan. Trouwens, over die modder gesproken...Je hebt toch

wel auto's zonder die rare vloerbedekking hè?"

"Waar meneer, die vloerbedekking is uitermate praktisch, kijkt u maar eens

mevrouw. Licht vuil kunt u makkelijk laten drogen en daarna uitborstelen."

"Ook modder?"

"Natuurlijk."
"Waar die van mij sijpelt na een paar uur natuurlijk wel uit de zak door

die vloerbedekking heen."

"Weneer.... zullen we dan nu maar naar onze afdeling vrachtwagens gaan.

Wisschien bent u daar beter op uw plaats."

"Ach laat maar. Doet u deze auto dan maar. Waarre dan wel in grijsbruin,

want dat wordt ie anders toch binnen de kortste keren."

Concha Lutea

"Goedemiddag mevrouw, meneer, kan ik u helpen?"

"Jazeker, we zoeken een nieuwe auto."


