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O, ‘Concha Lutea’, waar is uw gulden gloed

Ik ga er dus niet van uit, dat ik onze Concha opvolg, maar ik wil wèl

regelmatig wat tekst leveren, die wellicht op een soortgelijke plaats in de

'Afzettingen' kan verschijnen. Misschien beleeft iemand er nog enig plezier
aan, hoewèl ik duidelijk anderssoortige teksten zal leveren, zeg maar:

minder 'lutea'. Ik loop al een aardig jaartje mee in deze werkgroep, dus

vaak zal mijn bijdrage enige historische achtergrond vertonen en toestanden

of sfeer beschrijven, die bij veel van de jongeren wellicht onbekend zijn.
Dit alles slechts als inleiding bedoeld, volgt nu de tekst van de

eerste bijdrage:

Een noodkreet van de Afzettingen-redactie; we zoeken iemand die onze

'Concha Lutea' opvolgt. 'Concha Lutea', die gedurende zulk een reeks van

jaren haar mild-spottende teksten over ons uitstortte en ons daarmee enige
zelfkennis en -kritiek trachtte te bezorgen, wat haar in een zeker niet
klein aantal gevallen stellig ook is gelukt:.... (ik ga mezelf maar na !).

Het zal niet eenvoudig, of zelfs maar mogelijk, zijn om een dergelij-
ke markante persoonlijkheid te vervangen of zelfs maar op te volgen. Alleen
al het feit dat zij (ik spreek uiteraard van 'zij', omdat 'concha' vrouwe-

lijk is !) nooit openlijk haar sluier van geheimzinnigheid heeft opgetild,
al kèn ik lieden die zeggen te weten wie er onder die naam schuilgaat.


