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Gekke-beestjes-mensen

Een herkenbaar beeld in de vakanties: toeristen die niet verder 
komen dan de rand van het zwembad van hun luxe viersterren 
vakantieresort, werkend aan de perfecte bruining. En bij het diner 
in het restaurant allemaal dezelfde vakantieverhalen over excursies 
naar dat kekke marktje of jeepsafari. Eenheidsworsten…

Maar dan veren de toeristen in het restaurant op want die ‘gekke-
beestjes-mensen’ komen weer binnen. Ze schijnen elke dag het 
veld (buiten het resort!) in te gaan om op zoek te gaan naar ‘enge 
beestjes’! Misschien weten zij wel wat voor slang of hagedis er over 
de weg kroop tijdens de jeepsafari? Toch maar eens vragen…

En zo ontstaan al snel gesprekken waarin wij als (amateur) 
herpetologen een lans kunnen breken en belangstelling weten 
te krijgen voor de door ons zo gekoesterde kruipende diertjes. 
Veldgidsen worden rondgedeeld, foto’s worden besproken en 
opeens is een avondje aan de zwembadbar, een avondje eindeloos 
kletsen over de vele aspecten van onze hobby geworden. Ook de 
Nederlandse (herpeto-)fauna wordt besproken. Voor veel mensen 
blijven de feitjes dat er wel drie soorten slangen in Nederland 
voorkomen en dat er bij Amsterdam al ringslangen rondzwemmen 
toch meer dan verrassende mededelingen. Veel mensen gaan die 
avond met een positiever beeld over ‘enge beestjes’ slapen.

De dag erna zitten de vakantievierders weer op hun vaste plek aan 
het zwembad, op de stoel waar ’s-ochtends de handdoek al overheen 
is gelegd. Er wordt wat nagepraat over die gekke-beestjes-mensen. 
Grappen worden gemaakt over padden en schoonmoeders, ach je 
kent ze wel. En dan komen die gekke-beestjes-mensen zelf aanlopen, 
met een grote grijns, en met de handen voorzichtig over elkaar. Of 
de overige gasten wel eens een slang hebben vastgehouden? Want 
kijk eens wat er in de tuin rondkroop!

Een onschuldige dobbelsteenslang steekt zijn kopje door de 
handen heen. Grote consternatie bij het zwembad! Een slang!!! Er 
wordt op gewezen hoe het slangetje te hanteren en er wordt meer 
verteld over de specifieke soort. Smartphones klikken de eerste 
foto’s. Reacties als ‘eng’ en ‘vies’ beginnen plaats te maken voor 
opmerkingen over de kracht, de mooie kleuren en in het geval van 
dobbelsteenslangetjes over het aparte luchtje…J
De oogjes van de kinderen beginnen te glinsteren. Grenzen 
worden overschreden en uiteindelijk durft iedereen wel op de 
foto met de slang. Na een tijdje is het mooi geweest en wordt het 
slangetje vrijgelaten in de tuin. Een nieuwe generatie van mogelijke 
herpetologen heeft zojuist een unieke vakantie-ervaring opgedaan.
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