Herman Sieben heeft deze winnende column geschreven met als thema urbane natuur.
Op 9 november jl. heeft hij tijdens de RAVON-dag zijn prijs ontvangen.

Rijdende Rechter

Het is bijna zomer. De schuinoverburen Hans en Marian geven
een straatborrel in hun huis met grote tuin en vijvers. Het onder
architectuur gebouwde huis is gesitueerd in een nette buitenwijk
met bovenmodale bewoners. Het is fantastisch weer en een
30-tal straatbewoners zitten aan het bier of de witte wijn. De
groene kikkers kwaken volop. En ja hoor, daar gaan we weer. Als
er een buitenfeestje is, word ik als zogenaamde natuurexpert
gebombardeerd en moet de gekste vragen beantwoorden. Tijdens
het kijken naar de kikkers, krijg ik de vraag wat voor kikkers dat
zijn. Ik leg geduldig het verschil uit tussen groene en bruine kikker.
En enthousiasmeer mijn publiek om ook naar blauw wordende

heikikkers te gaan kijken in de vennetjes van boswachterij Staphorst.

Middenin mijn uitleg komt Martin er tussendoor. Even voor de
context. Martin is installateur van koelinstallaties en heeft veel
tegels in zijn tuin en geen vijver. “Hoeveel decibel produceert zo'n
verschrikkelijk kikkerconcert eigenlijk?” “Moeten die vijvers niet
weer gedempt worden als zo'n kikkerkakafonie de geluidsnorm
overschrijdt?” Olga met parelketting en getrouwd met Porsche
rijdende Harry steunt Martin. “Er zijn nachten bij dat ik geen oog

now .

dicht doe door die beesten”. “Nou dat moet jij zeggen, sinds jullie

de tuin in een zwemparadijs hebben veranderd, hoor je van verre
dat geschreeuw van jullie kinderen met hun vriendjes” riposteert
Erik. Het wordt er niet gezelliger op. Ik probeer de zaak nog te
sussen met zinnetjes als zo erg zijn die kikkers toch niet. Maar
steeds meer mensen gaan met elkaar in discussie. Ik woon pas een
jaar in deze straat en had toch eigenlijk een veel socialer beeld van
zijn bewoners. Want Martin heeft me wel met mijn kapotte auto
geholpen en ook mijn kinderen maken gebruik van het zwembad
van Olga. Even valt er een stilte. Ook de kikkers houden zelfs op.

Ik neem het woord: “Laten we de Rijdende Rechter vragen een
uitspraak te doen over die kikkers!” “Meen je dat echt?” reageert
Olga van het zwembad verschrikt. Ook voor- en tegenstanders in
de bijna-ruzie kijken me geschrokken aan. Dan roept Olga: "Ben |
gek, ik heb nog liever kwakende kikkers dan een slecht imago van
de straat.” “Door zo'n uitzending van de Rijdende Rechter gaat de
waarde van onze huizen nog verder achteruit.” ledereen is het met
Olga eens. De relatieve rust keert terug. Behalve dat heerlijke geluid
van de kikkers.
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