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Jonge Iguana delicatissima kruipt uit het ei (Foto: Karl Questel, 
ATE/Alsophis). Meer informatie: www.SOSiguana.org

Lekker samen
Koen Moons heeft deze winnende column geschreven met als 
thema ‘Beschermen doen we samen’. Op 8 november jl. heeft hij 
tijdens de RAVON-dag zijn prijs ontvangen.

Samen is het toverwoord. Samen met andere organisaties en het liefst 
samen met de crowd. En het allerliefst nog samen met BN’ers, want 
BN’ers en de crowd, dat gaat heel goed samen. RAVON en Freek Vonk 
gaan ook prima samen. En laten Freek Vonk en Mathijs van Nieuwkerk 
nou ook heel lekker samengaan! Het bracht Vurige Sjeng op prime 
time op TV. Freek en slangen gaan trouwens ook goed samen. Slangen 
en Mathijs dan weer niet, om maar te zwijgen van de brulkikker 
Prem die onlangs met stoel en al van het podium donderde toen het 
nieuwsgierige reptiel op tafel zijn gespleten tong naar hem uitstak. 

Sympathisanten van RAVON gaan samen steeds verder om de crowd 
te bereiken. We vallen familie, vrienden en buurtbewoners lastig 
met sponsorverzoeken, we rennen het vuur uit onze sloffen voor 
Sjeng, we brijen leguanen, we klimmen in bomen en maken selfies 
op levengevaarlijke hoogte en in navenante posities. En als je nou 
denkt dat die dieren waar we het voor doen onderling ook een beetje 
samenwerken... nee hoor! 
Amerikanen en Nederlanders bijvoorbeeld, dat gaat dus niet samen. Bij 
rivierkreeften althans. Gesteund door een terreurgroep van schimmels 

heeft de oppermachtige US Navy onze laatste landgenoten tot in een 
lullig plasje bij Arnhem teruggedrongen. 
De internationale grondels kunnen het onderling ook al niet zo vinden. 
Niet alleen Wilders ziet het verdwijnen van grenzen en de toestroom 
van Oost-Europeanen met lede ogen aan. Ook de rivierdonderpad en 
de beekprik schijnen het meldpunt al getipt te hebben. 

Je zou hopen dat het er in andere delen van de wereld misschien beter 
aan toe gaat. RAVON werkt in de Cariben prima samen met lokale 
partijen voor de bescherming van de inheemse leguaan. 
Maar de Antillianen blijken onderling ook al niet zo lekker te kunnen 
samenleven. De bovenwindse Iguana moet niks hebben van de 
benedenwindse Iguana.  We hebben het hier over de op de Antillen 
levende groene leguaan en de op de Antillen levende Antilliaanse 
groene leguaan. Voor een leek zijn ze nauwelijks te onderscheiden, 
maar vredig samenleven op een eiland, ho maar. 

Ach, dan moeten wij het maar doen, dat samenwerken. 
Onderzoekinstituten, natuurbeheerders, dierentuinen, andere 
soortenclubs, geen partner te verzinnen met wie niet kan worden 
samengewerkt. Alhoewel, één uitzondering misschien: de Mycologische 
Vereniging. Want amfibieën en schimmels... dat gaat niet zo lekker 
samen.


