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Ameland

Weekend van de

Lange Lach

Andere merkwaardige zaken: in het holst van de nacht, tijdens een

hoosbui, begon er boven het hoofd van êén van de vreedzame slapers,

angstig te lekken, het hoofd van de slaper werd langzaam nat en de

slaper langzaam wakker..,.,.

Blijft éên raadsel onopgelost: onder het matras van êcn van do Jongeren

lag een briefje van een meisje, wonende op de Veluwe, oonJa hette ze,

Ze was 1,72 meter, lang, ü’f de vinder haar zou willen schrijven?

Probleem voor de laatste; houdt zij van vogels?

Al met al was hot een kostelijk weekend, dat werd besloten met. de

vondst van een levende, maar gekwetste stormmeeuw.

Thans te bezichtigen: Zwarteweg 23, Bussum,

Bos

Op 5 en 6 oktober: het eerste VWG-weekend, Het werd het weekend

van de lange lach. Alsof het elkaar al tientallen jaren kenden, het

twaalftal, dat twee dagen de Amelandse vogelzaken onder de loupe nam.

Sterke verhalen, moppen.....

het waren twee verrukkeliJke dagen.
Twee Jongeren werden op een ontzettende manier bij de neus genomen.

Op fanatieke wijze keerden zij elke dode vogel om: op zoek naar een

mogelijk ring. '‘De ring" werd hun aangeboden door een lid, dat ondanks

zijn handicap, uitblonk in kostelijke grapjes. Op ‘feestelijke"

wijze nam hij de twee kadaver-zoekers bij 'de neus. De ring om de poot

was een daverende grap. Grote verrassing toen dezelfde floppende

jongeman zowaar een dode tornvalk vond, met een ring!


