
De keep, die terugkwam........

Dat trekvogels geweldige prestaties leveren is ons wel bekend. Af en toe

horen we weer eensvan frappantje staaltjes ,
zoals de vorige week....

De heer K.Visser ving in de tuin achter zijn woning een keep. Een vogel

met een ring. Hij noteerde het nummer en stelde tot zijn verbazing vast,

dat dit dezelfde keep was, welke hij in de herfst van 1967 had geringd -

in zijn tuin - in de herfst van 1968 - op dezelfde plaats gevangen - en

nu weer in 1969 ! Voor de derde achtereenvolgende keer presenteerde zich

de vogel.Het wolt wel grote nieuwsgierigheid te weten waar deze vogel

naar toe trekt om te broeden....en vooral, welke weg uit het hoge noor-

den hij volgt om via allerlei gevaarlijke wegen, dat ene tuintje terug

te vinden in het verre Nederland !


