
Zeg,minister ....

Maar dr Smits heeft gelijk; er wordt door een kleine groep heel wat

werk verzet.

Wij proberen er af en toe iets van door te laten schemeren.

Wij achten het nuttig, dat de leden regelmatig op de hoogte blijven

van bepaalde ontwikkelingen en het resultaat van mogelijke acties.

Het merkwaardige is, dat wanneer men gegrepen wordt door het natuurbe-

houdende, het beschermende en het educatieve werk, dat men er verstomd

van staat, dat er........ zo weinig wordt gedaan. Dat er op vele plaatsen

een sombere verstarring is opgetreden. Dat bepaalde organisaties
nopgelegde f, taken, niet verstaan.

Men vraagt zich in verbijstering af waarom onze grootste landelijke

organisatie niets onderneemt tegen de ganzenjacht, althans niet naar

buiten.

Is dat tactiek? Mag er niet tegen de gevoelige benen van de onweidelijke

jager worden geschopt?
Het moet afgelopen zijn met de ganzenjacht zolang met herhaling blijkt,

dat de plezierjagers geen enkele soortenkennis bezitten.

Den jager van loosdrecht''een van de profeten van Gerrit van de VARA,

sprak eens tegenover mij over de geneugten van de jacht.

Ik informeerde langs mijn neus weg ,
welke ganzen hij dan wel mocht

schieten. Oh
s

dat wist de man niet zo precies.

Het kwam hier op neer- toen ik bleef aandringen- dat men niet mocht .
schiet'en op donkere ganzen, .... . . ... .

Minister, stop de jacht op deze vogels volledig ,zolang er zulke jacht-

klungels rondlopen. Maar moéten wij daarop aandringen bij de excellentie?

Staande op de aanleg "kade” van de hovercraft op Terschelling, riep

een jager temidden van een groot publiek naar zijn maat" Joh, daar

vliegen er weer drie, waar is m'n geweer?" Het waren "eiders"

Ik merkte op:"Meneer, kent u die vogels wel?" Nou en of, het waren wilde

eenden. Ik vroeg hem naar wat oenden soorten, "Doet er niet toe; ik mag

op alle eenden schieten", Moeten wij de minister vragen haast te maken

met het jacht-examen?

De luchtmacht gebruikt de Vliehors" als schietschijf. Sinds kort is

het jachtterrein van de militaire schutters vergroot met nog een stukje

Waddenzee, onaangekondigd» Of de bewaker van het zeehondenreservaat er

maar rekening mee wilde houden. Dat kên in nederland.

Het zijn zeehonden, geen vogels, maar het is ons aller waddenzee,

Europa's meest unieke vogelreservaat.. Moeten wij in het geweer komen?

VJij mseten ons wel beperken tot ons eigen(vogel) gebied.

Jl. B.

Als u eens wist, wat er door een kleine groep van mensenvrordt gedaan...

Ons bestuurslid dr.J.A.Smits heeft ooit eens gezegd:“Als men dat wist-

met de nadruk op als- dan zou men nooit kritiek uiten”.

Het valt gelukkig nogal mee met de kritiek in onze VWG. Althans het be-

stuur merkt er gelukkig niet zoveel van.
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