
Op de erste lentedag naar Texel

Na welkom geheten te zijn door de Kokmeeuwen en de zilvermeeuwen,
was de eerste soort die ons aller aandacht trok de Wulp. Overal

was deze vogel met zijn neerwaarts gebogen snavel te zien. Ook

zijn roep werd veel gehoord. Het gezang van de Veldleeuweriken

was niet (of liever gezegd: wel-) van de lucht. Kieviten, schol-

eksters, Bergeenden, de weilanden zaten er vol mee. Hier en daar

waren zeer grote groepen smienten te zien. Bij een groep smien-

ten die wat lagen te doezelen, rezen plotseling alle koppen op

toen er een Blauwe Reiger over kwam vliegen.

Een Kiekendief zorgde wat voor onzekerheid. Gezien de donkere,
bruine kleur en de witte stuit, meen ik echter met een + Blauwe

Kiekendief te doen te hebben gehad. liet was overigens niet de

enige roofvogel, die we hebben gezien op Texel, Een ó Torenvalk
was ook nog even van de partij.

Bij een duinmeertje hoorden we Winterkoning, Heggemus en Rietgors

zingen. Bij een ander meertje werd door sommigen een Waterrad

waargenomen, terwijl anderen enkele pijlstaarten zagen vliegen.

Vanuit de auto konden wé heel mooi enige Bontbekplevieren, Ture-

luurs, Bonte Strandlopers, steenlopers, Kluten, Brilduikers en

Grauwe Ganzen van dichtbij observeren

Op de Schorren, waar we niet op zijn geweest, zaten veel Rotgan-
zen en Bergeenden

Bij De Koog werd nog even het bos aangedaan Daar viel mij het

vogelleven wat tegen, maar dat kan ook door het late middaguur
komen Ik noem U: Koolmees, Pimpelmees, Goudhaantje, Sijs, Vink,
Merel en ROodborst,

Terug bij het Marsdiép zagen we nog enkele'zwarte zeeëenden, De-

ze hadden we
’

s morgens ook al gezien. Terwijl de meeuwen ons

uitgeleide deden, voer de boot naar de "stad", zoals de Texelaar

alles wat aan de- andere kant van het Marsdiep ligt pleegt te

noemen. ■

Texel draagt vaak de bijnamen “Schapeneiland” en “Vogeleiland”.
wie het eiland kent, zal dit ten volle onderstrepen. Overal zijn

op het Noordhollandse Waddeneiland de schapen te zien. (De
Texelse schapen zijn van een ander ras dan de schapen die men

nog op sommige heidevelden kan aantreffen (Deelerheide, Ede. ).
Het Texelse schaap is een welde-schaap!!) Maar voor de schapen

gingen wij op 21 maart j 1 niet naar Texel. De naam “Vogelei-
land” trok ons meer

Onder de leden, die deelnamen aan de excursie (12), was er één,
die voor het eerst van zijn leven het Marsdiep overstak. Voor hem

was de belevenis wel bijzonder groot, hoewel het aantal waarge-

nomen vogelsoorten niet eens zo groot was te noemen: 59. Maar de

aantallen waarin sommige soorten, zoals Kievit, Scholekster, Wulp,

Bergeend, te zien waren, logen er niet om.
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"Waar vindt men nog zo'n land?" Dit is de titel van een boek,

dat over de prachtige Veluwe handelt. De titel had echter ook op

Texel van toepassing kunnen zijn. Het is geen wonder dat Thijsse,

geboren in Limburg, zich, na een verblijf van twee en half jaar

op het eiland als onderwijzer, Texelaar noemde!

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

1

2 Dodaars

3 Blauifls Reiger
4 wilde Eend

5 wintertaling
6 Smient

7 Pijlstaart
8 Slobeend

9 Kuifeend

10 Tafeleend

11 Brilduiker

12 Zwarte

13 Bergeend

14 Grauwe Gans

15 Rotgans
16 Knobbelzwaan

17 Blauwe Kiekendief + (?)
1 8 Torenvalk <5

19 Waterral

20 'Waterhoen

21 Meerkoet

22 Fazant

23 Scholekster

24 Kievit

25 Bontbekplevier

26 Steenloper

27 Wulp

28 Grutto

29 Rosse Grutto

30 Tureluur

31 Kanoet strandloper

32 Bonte Strandloper

33 Kluut

34 Grote Mantelmeeuw

35 Kleine Mantelmeeuw

36 Zilvermeeuw

37 Stormmeeuw

38 Kokmeeuw

39 Houtduif

40 Turkse Tortel

41 Veldleeuwerik

42 Graspieper

43 Witte Kwikstaart

44 'Winterkoninkje

45 Heggemus
46 Merel

47 Roodborst

4Ö Goudhaantje

49 Koolmees

50 Pimpelmees

51 Rietgors

52 .Sijsje

53 Vink

54 Huismus

55 Spreeuw

56 Zwarte Kraai

57 Bonte Kraai

58 Ekster

59 Kauw
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