
Redaktioneel

Er zijn echter ook dingen, die ons als vogelliefhebbers ernstige zor-4

gen beren. Als je zo al die vogels ziet overtrekken vraag je je wel I
eens af hoe veel van deze vogels hun bestemming zullen bereiken.

Want hoe lang nog zullen zij in België bij miljoenen worden gevang- |
en voor de consumptie of om in kleine kooitjes te worden gestopt?

Hoe is het mogelijk dat in een West-Europees land nog op zo*n grote
schaal vogels worden gevangen? Beseft men in België wel wat men

doet? Ziet men niet in dat men de vogelstand op een vreselijke, on-

menswaardige manier bedreigt? Hebben de vogels dan niet het recht

om te leven? Te leven in vrijheid?

Maar het zijn niet alleen de vogels die er de dupe van zijn. In

ons land, maar ook in andere landen, worden de ‘vogels bij. duizep.'a.
den geringd om na te gaan waar ze naar toe trekken. Leden van

onze vogelwerkgroep gaan voor dag en dauw naar hun posten om te tel-

len hoe veel vogels er overtrekken. Ook andere vogelwerkgroepen
houden zich hiermee bezig. Er wordt op die manier een schat van

wetenschappelijk belangrijke gegevens verzameld. Onze vogel-mensen
steken hier erg veel tijd in en soms ook nog wel veel geld. Dit

alles, of althans veel hiervan wordt door de Belgische vogelvangers
gewoon verpest.

1970 was het Europees Natuurbeschermlngsjaar. Maar er werden in

w0êr miljoenen vogels gevangen!! 4 oktober was het Wereld—

Dierendag en in België vingen ze vogels!! Ondanks de vele protes-
ten, ook uit zelf, gaat men dour. En hoe kan men dan over een

Verenigd Europa spreken als dergelijk feiten blijven bestaan? Eerst

moet er in Europa een Europese wet komen, die het vangen van vogels
verbiedt! En dan kunnen we misschien weer verder praten over een

herenigd Europa, Een herenigd Europa, waarin niet alleen de mens,
maar ook het dier in vrijheid leeft.

E.P.Kl.

De bladeren van de bomen kleuren geel, rood of bruin. Langzaam ver-

dwijnt de groene kleur van onze loofhoutgewassen. De bosgrond tooit

zich met de mooiste paddestoelen. Op de Veluwe burlen de herten.

Het is herfst. De natuur bereidt zich voor op de komende winter. En

wie ’s morgens in alle vroegte naar de lucht kijkt ziet ze vliegen:
de vogels, die naar zuidelijker streken trekken.

Reeds lang hebben de mensen zich met de vogeltrek beziggehouden.
Men vroeg en vraagt zich af waarom de vogels trekken en waarheen ze

gaan. Veel is hieromtrent in de loop der jaren al bekend geworden.
Maar nog steeds blijven er vragen. En die zullen er altijd wel blij-
ven. Dat maakt de natuur juist zo boeiend.
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