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Op een dag zat ik buiten en plots schrok ik op door een slag. Er
was een vrouwtjesduif mot een vaart tegen een raam van de tweede

verdieping gevlogen, viel als een steen naar beneden, waar zij
hulpeloos fladderend bi.eef liggen. Na onderzoek bleek zij geen ge-
broken vleugels of pootjes te hebben. Zij fladderde naar een hoek-

je en bleef daar uren roerloos zitten, op een rooster, vlak bij een

diep gat van een oude schuilkelder. Zij weigerde eten en drinken.
Gedurende de uren, dat zij daar zat, kwam de doffer steeds bij
haar kijken. Hij bleef dan op een afstand van ongeveer 50 cm, zit-

ten en keek haar strak aan, daarbij zachtjes koerend.

Of ik dan vlak naast hem kwam staan, interesserde hem niets, hij
had alleen oog voor haar. Zij zat doodstil en keek strak terug.
Op een goed of liever gezegd kwaad moment fladderdezij het gat in.
Ik heb haar toen opgehaald en zij stierf binnen een paar minuten
in mijn handen, waarop ik haar heb begraven.

Een “klein” vogeldrama dat ik meemaakte, gedurende de tijd, dat ik

als ambulant patiënte in het Stads- en Academisch Ziekenhuis in

utrecht moest doordrongen,in de afgelopen Meimaand, vind ik geloof
ik wel het vermelden waard.

Mijn parterrekamer keek uit op een kleine binnenplaats, een gras-
veldje met lijsterbes, wat struiken. Het geroe-kóekoe van hout-

duiven en het gezang van een enkele merel kreeg ik er te horen.
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Maar waarom ik dit verhaal nu schrijf en wat ik het ontroerendste

vond van deze kleine tragedie (in onze ogen klein tenminste) is,
dat de doffer zeker 3 dagen achter elkaar geregeld is komen ..
kijken in het hoekje, maar ook in het gat en er omheen trippelde.

Van dierentrouw gesproken! Is een duif niet monogaam?
Tussen twee haakjes, nadien stierven hier nóg twee duiven, man-

netjes, Tengevolge van vergiftiging?

Me j. C.J. Werff
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