
Op de drempel.....

1971 was voor de Vcgelwerkgroep in vele opzichten een goed jaar.

Een jaar ook, dat de steeds verder gaande afbrokkeling te zien

gaf van onze laatste resten natuur.

Gelukkig valt er nog veel -te genieten. Soms doen de uitkomsten

van inventarisaties je de verzuchting slaken; "wat een geluk

dat er nog zoveel is!" Laten we niet uit het oog verliezen•dat

wat ea?JL« eem fractie it wwi et? toar .is SoWcweé

Door het verdwijnen van hun biotopen zijn de vogels gedwongen

zich te concentreren in steeds kleinere gebieden. In soorten en

aantallen manifesteert zich reeds een sterke achteruitgang.

Meer dan ooit, is het nu van het grootste belang ons cijfers
te verschaffen. En daarom zullen we ook in 1972 de schouders

eronder zetten en weer inventariseren, (nestkasten) controleren

en waar nodig adviseren.

Er is nog veel, heel veel te doen. Maar vele handen !

Wij wensen U prettige kerstdagen en een 1972.

Red.

... van het nieuwe jaar is het een

goede gewoonte de balans op te maken

van het “anni praeteriti” en het maken

van goede voornemens voor het komende.

Nu is het maken van goede voornemens een mooi ding.
Het realiseren ervan is iets anders. En daarom is

het prettig te constateren dat er beweging is gekomen in onze

V.W.G. Langzamerhand zijn we op weg om van de kleine groep van

zwoegers van weleer, een échte werkgroep te worden. En met z’n

tweehonderden kunnen we dat ook. Er moet immers nog zo veel

gedaan worden.
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