zanglijster als zangleraar

In mijn tuin geef ik o.a. gastvrijheid
aan een Zanglijster, die me deze lente
en voorzomer als dank steeds een uur
voor zonsopkomst wekt., Zijn zang is
luid, fraal en afwisselend, Geen wonder
dat hij tot zenglerasar is benoemd, Gis-
teren immers (13-6-73) zat, enkele me-
ters onder de tak waarop hij zat te
zingen, een jonge Zanglijster, nog los
in de veren, ‘lange tijd aandachtig te
luisteren, ) ' T
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