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”Groeneveld”
uilen-excursie

Mevrouw de Wijs zou meegaan, Dit garandeerde in elk geval dat voortdurend

door haar geproduceerde lokroepen zouden klinken, waarop de echte uilen

hopelijk zouden reageren. Dit hadden velen van ons reeds vaak meegemaakt.
Helaas kon de excursiecomnissie niet alles regelen. Speciaal niet het

weertype van die week.

Na een mooie dag kwam er die avond een enorme mist opzetten. Desondanks

wisten toch nog 27 leden van de VWG de parkeerplaats te bereiken.

Vol goede moed gingen we op pad.
Door de steeds dichterwordende mist hadden de dieren blijkbaar ook een

vrije avond genomen. Do uilen lieten zich bijma niet horen en zeker niet

zien.

Alle inspanningen, die onze leidster zich getroostte, resulteerden in het

op grote afstand horen van 1 mannetje en 1 vrouwtje Bosuil, terwijl tegen
het eind van de wandeling nog eens tweemaal een mannetje Bosuil werd ge-

hoord.

Hoewel dit geen overdonderend resultaat kan worden genoemd, hadden wij
toch oen mooie avondwandelijng gemaakt.

J. Klein
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Overeenkomstig de reeds jaren bestaande traditie was' ook. dit voorjaar weer

een excursie gepland naar Groeneveld om daar gezamenlijk de uilen te be-

luisteren, v ,v . ,
r
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Reeds lang tevoren was de datum ervoor vastgesteld; 6 maart, een avond

met volle maan in een periode dat de geluiden optimaal te horen zijn.


