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Ochtendexcursie ankeveen op zaterdag 26 oktober 1974

Op weg naar het Bergsepad hoorden we de Winterkoning al in zijn oehtend-

zang. Aan het begin van het pad enkele Roodborsten die het erg druk met

elkaar hadden, met daar doorheen een paar Heggemussen,
Links en rechts van het pad Wilde eenden, Blauwe reiger, Meerkoeten,
Futen en Kuifeenden,

Overvliegende Kramsvogels, Kauwen, 30 Slobeenden, Watersnippen, Aalschol-

vers, Sijzen en in vijf formaties ca 350 eenden, welke door de grote

hoogte moeilijk te herkennen waren.

Even over de helft van het pad, twee Kuifeenden net daarbij één Brilduiker,

Na de brug zijn we linksaf gegaan; daar hoorden wij een Winterkoning,

Koolnees, Pimpelnees en zagen over het weiland een Torenvalk vliegen.
Daarna richting Dammerkade, Links in de plassen 47 Futen en een tiental

Knobbelzwanen, Op dit smalle weggetje was het moeilijk lopen; het was

meer glijden en glibberen in de doordrenkte modder, zodat het waarnemen

erg moeilijk werd.

Even halt houden op een verhoogd stukje; hier vloog op 5 meter afstand

een Klapekster voorbij, herkend door een kenner en later volgens de gids

gedetermineerd.

Op de Dammerkade zagen we het overtrekken in drie groepen van 100 Kie-

viten, links en rechts Tafeleenden, Kuifeenden, Meerkoeten en Futen,

Een Woudaapje liet zich ook nog even zien.

Al met al kunnen we terugzien op een rijk van vogels voorziene ochtend.

Dit was de moeite van glijden en glibberen wel waard.

H. Pollema

Onder leiding van de heer S. Poelstra begon om 7.40 uur de excursie.

Wij stonden nog op de parkeerplaats (9 deelnemers) toen er een formatie

van 80 Grauwe ganzen overtrok in zuidelijke richting, even later gevolgd
door 14 Knobbelzwanen.


