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EN_DE_ROODBORST, HIJ ZONG DOOR.

Op woeﬁsdag 12 maart 1975 fietste ik 's.avonds om-circa 21.30 uur
over de Emmastraat te Hilversum. Ter hoogte van de afslag naar de
Soestdijkerstraatweg werd mijn aandacht plotsellng getrokken ‘door
een zingende vogel. :

Tussen het lawaai van langsrlgdende auto''s door, stelde” 1k vast,
dat het om een Roodbowstje ging. Zoals u zult weten, is de Rood—
borst een vogel die graag jin.de, sehemering van de avond.(en de
ochtend) zijn liedje laat horen. Aangezien het zeker ‘al twee uur
donker was, om ongeveer 18.00 uur: was het schemerlg, vond ik dit
een merkwaardige gebeurtenls. T

Nu moet hierbij vermeld worden, dat ter hoogte van deze wegsplit-
sing en dus ook de zangpost, de weg behoorllgk goed verlicht is.
Tk ontdekte'bovendien, dat.de vogel zich ophleld in. de overgang
van dit verlichte deel en de donkere omgeV1ng. Mogelijk heeft de
Roodborst dit als "schemer-situatie" opgevat en is hij gaan/blijven
zingen! Nadat ik een minuut of tlen naar. de vogel gelulsterd had,

ben ik weer doorgefietst.

J. .Harder



