
Redaktioneel

Ten afscheid.

Helaas beste vogelvrienden, ik ga u verlaten. Wegens vertrek naar Ede

per 1 augustus ben ik genoodzaakt te bedanken als sekretaris van de

Vogelwerkgroep. Ik meet u eerlijk bekennen, dat Ik het met veel plezier

heb gedaan. Dank zij het enthousiasme van velen en dank zij de vriend-

schappelijke verhoudingen binnen het bestuur,

Hoewel nog niet bekend is vrie het sekretariaat van mij gaat overnemen,

heb ik er toch het volste vertrouwen in, dat het werk onbelemmerd zal

doorgaan, Reeds danger dan een jaar missen wij een voorzitter, maar

ondanks het gemls ging ook dit werk gewoon door. De club van bestuurs-

leden is klein, maar enthousiast, Een fijn stel mensen om mee samen te

werken,

Beste vogelvrienden, langs deze weg groet ik u alien. Het ga u goed.

Henk ten Brinke

Kijkend uit mijn raam naar het dartele sped van een groepje gierzwaluwen,

zoek ik naar een passende tekst voor dit redaktioneel. Nog niet helemaal

gerustgesteld of de oeverzwaluwenkolonie in Huizen wel afdoende is bevei-

ligd tegen de dragline die hun zandhoop bedreigt, Bedroefd over het

plunderen van een nestkast door een of ander roofdier.

Blij met de broedende merel naast raijn voordeur. Ook blij met mijn

nieuve baan. Niet denkend aan alle trammelant van een komende verhuizing.

Met weemoed terugziend op een fijne tijd in het Gooi, een fijne tijd bij

de Vogelwerkgroep.
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