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Tuintoestanden

Het tweede kastje is ook eenmaal bewoond geweest, jawel. Maar de bewoners

daarvan waren hommeltjes. Een aardig gezicht, dat zeker. Maar niet hele-

maal de bedoeling. Wel slapen ook in dit kastje regelmatig vogels, meest

mezen, soms een ringmus. Het derde kastje, een zgn, spreeuwenkast, hangt

nog te kort om er al een verhaal over te kunnen doen. Pimpelmezen hebben

er wel al belangstelling voor getoond, maar veel verder is het dit seizoen

nog niet gekomen. Je vraagt je af, waarom willen ze niet? We hebben toch

een maximum aan struiken en bomen geplant, zorgen voor voedsel, drinken en

rust, We houden uiteraard de kastjes ook schoon. Wat kan een mens nog meer

doen om de zo geliefde vogels ter wille te zijn? Wie heeft daar een zinnig
antwoord op?

Co Rotermundt

Het zomert tegen wil en dank. Geen koufronten, depressies en regenbuien

kunnen dat tegenhouden. Op de voerplank bedelt een nieuwe generatie om

lekkere hapjes, die nu merendeels uit de overvloed van de krenteboom wor-

den geplukt. Overigens is deze generatie niet geboren in onze tuin, hoe-

wel daar toch drie prima model-nestkastjes hangen en er ook struweel genoeg

is om nestjes in te verstoppen. Waarom willen daar nou geen vogels in

broeden? Behalve dan de merels en de duiven, maar die broeden overal als

het moet. Het is en blijft me een raadsel, In één van de drie kastjes is

weliswaar drie maal een mezenbroedsel grootgebracht, maar dat is in de

vijftien jaar dat het ding daar hangt nou niet iets om over naar huis te

schrijven.

In datzelfde kastje heeft zich ook eens een drama afgespeeld. Dat was op

een winterse namiddag, nog niet zo heel lang geleden. Het schemerde al,
en plotseling brak er een hevig tumult los in het inwendige van dat bewuste

kastje. Het was een duidelijk geval. Daar vochten twee slaapgrage vogels

op leven en dood om de voorrang. Omdat wij kozen voor het leven, klom een

nog thuiszijnde vliegvlugge zoon tegen de muur op en haalde het kastje naar

beneden. En ja hoor, bij het openen van het dakdeksel flitsten er twee

zwartkoppige rakkers weg in het schemerdonker. Nu hadden ze geen van beiden

wat. Net mensen.
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