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Tuintoestanden

Nooit geweten, dat die beesten ook eerst een babypakje aantrokken, en niet

meteen het zo prachtig gespikkelde verenkleed.

Na deze waarneming zie ik ze natuurlijk overal, de spikkelloze en de half-

gespikkelde jonge spreeuwen, in alle denkbare variaties. Ik troost me met

de gedachte dat ik er dan toch wat heb bijgeleerd. En niemand hoeft

tenslotte iets van deze domheid te weten !

Merels zijn trouwens ook gek. Het vrouwtje zit op een berketak, als ik een

paar stukjes appel in de tuin neerleg. Ze heeft een lekker vers larfje in

haar snavel. Even draait ze haar kopje nerveus links en rechts, dan wipt ze

resoluut naar een andere tak, waar manmerel wat zit te suffen, stopt haar

WECohen

Je hebt domme mensen. Ik ben daar één van. Een hele tijd tuur ik gespannen

naar een vogel op de voerplank en prent me alle kenmerken zorgvuldig in.

Een lichte, slanke, beweeglijke vogel is het, met een snavel als een dolk

en een groot, fel, donker oog. Hij doet denken aan een spreeuw, maar is zo

totaal anders van kleur dat het beslist een andere, misschien wel heel

bijzondere zeldzame vogel moet zijn. Als hij eindelijk wegvliegt, raadpleeg

ik de Vogelkist, die als altijd uitkomst moet bieden. Ik zoek, blader,

vergelijk, ... kijk ...
en kijk nog eens goed. Geen twijfel mogelijk. Het is

...
een spreeuw. Een nog heel jonge spreeuw.
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enigszins verbouwereerde wederhelft het larfje in de bek en duikt naar

beneden om zelf lekker appel te gaan eten. Pa gedwee af naar nest met

jongen, om aldaar het larfje op zijn bestemming af te leveren.

Met het zingen van de vogels is het in augustus zo langzamerhand wel

gedaan. Des te meer valt het op als op een frisse morgen by een helblauwe

hemel vol wolligwitte wolkentallen een heldere luide vogelslag klinkt.

Ik spits mijn oren. Wat een bijzonder mooi liedje is dat. Heel regelmatig

en heel lang aangehouden breit de onzichtbare vogel zijn melodietje aaneen.

Twee recht, twee averecht. Even later wordt het ineens 1 recht, 2 averecht,

en dan zelfs 1 recht, 1 averecht.

Als ik het zagende liedje (beschaamd) herken, zie ik ook mijn vriend de

Koolmees vlakbij zitten. Wat zeiden de geoefende vogelaars ook alweer ?

Een Koolmees heeft wel dertig verschillende liedjes op zijn repertoire.

Het leven van een aankomend vogelaar is zwaar.

Dagenlang nog hoor ik de mees, die nu heel wat grapjes op me uitprobeert,

maar ik trap er niet meer in. Op een dag is hij verdwenen, en ineens valt

het me op hoe stil het is geworden. Zelfs de altijd rumoerige mussen

zwijgen in alle talen. Zijn ze er nog wel ?

Ik leg wat brood op de voerplank. Lange tijd blijft het onaangeroerd.

Maar dan komen ze toch nog, een handjevol mussen en dan één eenzame Turkse

Tortelduif. Daar blijft het bij. Ik voel me eenzaam en hoop dat het heel

gauw herfst zal worden.

Co Rotermundt


