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Uilen-excursie 1979

Er waren 14 deelnemers aanwezig en de gidsen waren de heren Y,S, Vogel en

J, Harder. Na een leerzame inleiding van J, Harder gingen we op weg.

De heer Vogel had natuurlijk zijn bandrecorder meegenomen op ze
n

op te

roepen"! Plotseling hoorden we om 21.50 uur een mannetje Bosuil, Hij liet

een tweedelig "hoeoe—hoeoe" horen; het vrouwtje was alleen aanwezig op de

band. Later op de avond hoorden we nog ganzen. Kieviten en wat Blauwe reigers.

Als je de cijfers van vorig jaar bekijkt, zou je zeggen dat het een tegenvaller

was, maar desondanks was het toch een leerzame avond. Om 11,00 uur was het

afgelopen. Volgend jaar zal ik zeker opnieuw van de partij zijn.

Marc van Houten

Op vrijdag 2 maart begon voor mij de tweede uilen-excursie van mijn leven.

Vorig jaar om deze tijd was ik ook in het bos van Groeneveld. We hoorden

toen 7 mannetjes Bosuil en 3 vrouwtjes, van de Ransuil hoorden we 6 mannetjes

en 2 vrouwtjes. Deze avond was het weer niet erg gunstig: er stond een

krachtige zuidwestenwind, het was ongeveer 3 graden boven nul.


