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Bij Dijkmanshuizen is aan de wadkant een grote groep Rotganzen. Jammer dat

aan de landzijde gegraven en gewerkt moet worden om de dijken op Deltahoogte
te krijgen. Op het strand bij de Vuurtoren worden nog een paar winterslacht-

offers gevonden, waaronder 2 Roodkeelduikers.

De Mokbaal levert nog een IJslandse Tureluur. Hij zit dichtbij en geeft ieder

de tijd hem goed te laten waarnemen.

Op het eind van de excursie rijden 5 auto's met tevreden mensen terug naar

huis, met als hoogste aantal waarnemingen 57 soorten.

C. Rosier

Het is H, maart en de wijzers van de klok staan op 10 voor 6. Ik zit even

rustig en kijk naar buiten, want er is altijd wel wat te zien, De vogels

vliegen nog even druk heen en weer. En zeker nog even kijken of er nog voer

ligt.

Opeens zie ik een Blauwe Kiekendief, een man, vrij dichtbij langs vliegen,
op nog geen 15 meter. Ik snel naar de deur, gevolgd door Yves Vogel, die bij
mij op bezoek is. Buiten zien we de vogel een rondje maken om daarna tussen

de bomen en van de flats weg te vliegen, (Mijn flat ligt aan de buitenste

rand van de gemeente Bussum en kijkt uit op hei, dennen- en berkenbomen en

enkele andere soorten,)

C. Rosier

Eindelijk een mooie, zonnige voorjaarsdag. Toch liggen hier en daar nog

restanten van de winterse sneeuw. Maar in ieder geval is het uitstekend

vogelweer. En de vogels laten zich bekijken in hun mooie pakjes, prachtig

in de juiste kleuren gezet door de zon. Zo krijgen we te zien : Smient,

Wintertaling, Kuifeend, Pijlstraat, Fuut, Tureluur, Wulp en Grutto.

Maar zij, die meer keren zijn meegegaan, missen een paar geregelde gasten.
Waar zijn de Steenlopers, de Kramsvogels, de Koperwieken, de Groenpootruiters

en zelfd de Tapuiten?


