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Avondexcursie Naardermeer - 29 mei 1979

Natuurlijk zagen en hoorden we als eerste de Roeken, die vooraan hun kolonie

hebben. Er zijn daar zo'n 55 nesten. Ook hoorden we meteen zingen van de

Tjiftjaf en de roep van de Koekoek, We zagen Houtduiven, Gier- en Boeren-

zwaluw. De Blauwe Reiger, waar ook een kolonie van is, was ook te zien.

En dit was nog maar het begin] Om 19,35 uur hoorden we een Spotvogel zingen.
We voeren langs het nest van een Meerkoet, Om 19.35 uur zagen we de 'Keizer

van het Naardermeer' -de Lepelaar, Hij vloog over en zijn lepelvormige snavel

was hierbij duidelijk te zien, We hoorden ook rietvogels zoals Snor, Kleine

Kareklet en Rietgors,

Op het Grote Meer was de Fuut ruimschoots aanwezig. Op dit meer werd de

Zwarte Stern op 15 meter afstand gezien. Toen we om 19.4-5 uur over het Hoofd-

kanaal toerden hoorden we heel in de verte een Wielewaal, Helaas zagen we

deze prachtige vogel niet. Hij liet een soort ’diedeliededieoe' horen.

Later hoorden we een Rietzanger - deze vogel zingt altijd onderaan een riet-

stengel, Om 19.55 u, vloog ver voor ons een kiekendief, of dit een mannetje
of wijfje was weet ik niet. Vijf minuten later kwamen we bij de uitzichtstoren

aan. Omdat ik vorig jaar, met Natuurmonumenten, ook ben geweest zag ik geiyk
dat de toren hoger was gemaakt. Toen we op het topje kwamen kon je nóg beter

naar de Aalscholverkolonie kijken. De broedende, zwarte vogels in hun kale

bomen waren duidelijk te zien, We bleven ca, 10 min, op de toren.

Op dinsdag 29 mei, zo stond het in de “Korhaan”, was er een excursie op het

Naardermeer. En omdat ik niet elke dag in dit gebied kom, leek het me wel wat.

Het vertrek was om 19.00 uur vanaf het vissershuis en het zou ongeveer om

22.00 uur afgelopen zijn.

Het was bewolkt en er stond een matige zuidelijke wind. Om 19.10 uur vertrok-

ken we met een grote roeiboot het heldere water op. Er waren 11 deelnemers en

een excursieleider.
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Nadat we al een stukje gevaren hadden, zagen we een Meerkoet en zijn Jong.
Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een prachtig Jong was : zijn lijfje
mis iwart ast een rood-brulne voorvleugelstreep. Zijn kopje was rood en bij
zijn oog meer rood-bruln. Om 20.20 u, kwam er een trein langs. Dit Is zelf

niet zo bijzonder, maar wel wat erna kwam. Direct daarna hoorden we een

Roerdomp. De gids vertelde dat deze rietvogel reageert op een langs komende

trelnl Wat Ik erg vreemd vomd was dat diezelfde Roerdomp zijn nest vlakbij
de spoorlijn had. Ik zou tenminste een rustiger plekje opzoeken!

We kwamen langs het gebiedje waar de Lepelaars broeden; deze plaats was ook

al zo dicht bij het Spoor. We zagen zo'n 3 Lepelaars opvlelgen. Toen er

weer een trein langs kwam, hoorden we weer die Roerdomp 'blazen', nu alleen

nóg duidelijker. Om 20,25 u, begon het zachtjes te regenen. Ondanks de
toenemende regen zagen en hoorden we een Matkopje en een Rietzanger, belde

van dichtbij. Door de rietmat kijkend zagen we de kern van de Aalscholver-
kolonle. Je zag nesten, zwemmende, weggaande en komende Aalscholvers,
Tussen die zwarte Jongens was ook een Blauwe Reiger te zien. De scholvers

vlogen hier 'al lopende» op uit het water, net als een Meerkoet.

Het begon steeds harder te regenen en even later zaten we met zijn allen
onder de paraplu. Om 21.50 u. kwamen we toch wel wat nat bij het vissershuis
aan. Ondanks het slechte weer heb ik toch een mooie tocht meegemaakt.

Marc van Houten


