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Eempolder excursie 05-01-1980

Via Anna's Hoeve reden we naar Eemnes. Onderweg zagen we al formaties

ganzen naar ZW vliegen, In de polder zagen we al gauw dat flinke

aantallen jagers bezig waren de rust te verstoren. Vooral in het noorde-

lijk gedeelte van de polder. We merkten dat ze het vooral op ganzen

gemunt hadden (schuilhutten en aangelijnde lokganzen (of geleeuwiekt?)
Die ochtend zagen we vaak kleine groepjes overvliegende Kolganzen.

Op de Volkerweg ontmoetten we een Buizerd aan de maaltijd (een dode

haas) vlak langs de weg die we van nabij konden bekijken.

Het was de eerste maar niet de laatste Buizerd die we die ochtend zagen

... meer dan tien waarvan de meeste in het noordelijk gedeelte.

Precies om 8.30 uur vertrokken we met 11 mensen in 3 auto's richting

Eempolders.

Twee dagen ervoor had het weer er nog hopeloos uitgezien, een laag

sneeuw, temperatuur onder nul en mist; de dag ervoor regende het

constant. Vandaag was het echter droog met een matige wind, de tempera-

tuur boven nul en de sneeuw was overal verdwenen.
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Op de zomerdijk maakten we een wandeling langs de waaien waar we groepen

fouragerende leeuweriken, overvliegende Kolganzen en Wulpen hoorden en

zagen.

In de bomen ontdekten we een groep vogels: + 50 exx waarvan determinatie

moeilijkheden opleverde omdat we met de koude kijkers in de auto waren

gestapt zodat alle kijkers besloegen. Bij het uitstappen konden we ze

determineren als kneutjes. Aan het eind van de zomerdijk waren we langs

een waai gereden waar dicht langs de wegkant een Roerdomp stond die wij
niet in de gaten hadden, maar toen we enkele tellen later moesten keren

en we weer langs reden vloog hij op en zo konden wij goed waarnemen hoe

de vogel naar de andere kant van de waai vloog en tassen het riet

neerstreek. Degenen die hem volgden met de kijker konden hem met zeer

grote moeite ontdekken tussen het riet. Degenen die dat niet hadden

gedaan konden hem beslist niet meer ontdekken ondanks dat de afstand

+ dertig meter besloeg. Een leuke waarneming das.

Via de jachthaven en Raboes waar we in de verte nog juist een Blauwe

Kiekendief o over de Eemdijk zagen verdwijnen, reden we weer terug

richting van Bruinkool die bij het aardige sluisje staat.

Langs de weg passeerden we een zeer brutale Torenvalk die we

langzaam rijdend op een paar meter passeerden maar die rustig bleef

zitten.

Aan de andere kant passeerde een Sperwer die een gedeelte van de

deelnemers niet gezien hebben omdat ze naar de Torenvalk keken.

Bij de Sluis en boerderij hoopten we nog de Ransuil te zien, tevergeefs.

We besloten koffie te gaan halen bij Eemdijk toen we instapten konden

we weer een Sperwer bewonderen die een fraaie cirkel om de auto's

beschreef en tassen de bosjes bij Bruinekool verdween. De Sperwer
wordt overigens weinig in de Eempolders gezien.
Toen we door het zuidelijk gedeelte van de Eempolder reden konden we een

klein groepje Wulpen langs de weg bewonderen die in een weiland langs
de weg fourageerden.

In een gezellig café langs de weg werd koffie genuttigd, waarna de

excursie werd voortgezet. Om kwart voor twaalf gingen de deelnemers

uiteen; degenen die het niet te laat wilden maken en deelnemers die

nog wat meer wilden vogelen.

Peter Vos


