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Verslag van excursie Gooimeer van Zondag 14 sept. 1980

Wy verwachtten dan ook dat er wel doortrekkers te zien zouden zyn,

Tydens de wandeling over de pier zagen wy o.a. Witte Kwikstaart, Graspieper,

Wintertalingen, Tafel-, Kuif-,en Krakeenden, Aalscholvers en Grote Mantel-

meeuwen. Van doortrekkers viel dus weinig te bespeuren.

Op zich is dat al een leuke waarneming.

Vanwege de harde zuidwester, en omdat er weinig spectaculairs te zien was,

besloten we naar het meer beschutte landgoed "Oud-Naarden" te gaan.

Omdat Ilco op dit landgoed boswachter is, kent hij "Oud-Naarden" als geen

ander.

We stuitten hier gelyk al op een door de koude verstarde kleine watersala-

mander, Even later vlogen 3 luidruchtige Boomvalken over. Verderop stond

een boom, waarin een kolonie rosse vleermuizen heeft gezeten. De vleermuizen

zijn reeds naar elders vertrokken om daar te overwinteren.

Ook zagen we boomstobben waaruit een Zwarte Specht op zoek naar larven van

de Dennesnultkever soms vingerlange spaanders had uitgehakt.

Langs de Gooimeerkust namen wy o.a. een Zwarte Stern, Wilde en Krakeenden en

enkele Knobbelzwanen waar.

Hier vertelde Rob dat "Pretpark Valkeveen", en de uitspanning "Oud Naarden"

veel druk op de nabuur uitoefenen. Vooral in de zomerweekenden wordt er druk

gezeild. Omdat de bootjes weinig diepgang hebben, belanden er vele in de

rietkraag, met alle gevolgen van dien.

Toch waren wy het er allen over eens, dat een onwetende recreant vaak minder

verstoort dan een al te weetgierige natuurbespieder.

Op de terugweg zagen we nog een rustende Bosuil, en vonden we braakballen

van haar jongen.
Helemaal op het einde van de wandeling vonden we nog een rups, die er van

veraf uitzag als een wit donsveertje.
Aan vogels zagen wy o.a, Boomkrulper, Boomklever, een Grote Bonte Specht,
en troepen mezen.

Deze keer hebben we dus weinig spectaculaire vogelwaarnemingen te melden.

Maar de mooie wandeling, met alles wat we gezien en gehoord hebben, maakte

deze excursie toch zeergeslaagd.

Hans Fuchs

-P,3. het landgoed "Oud-Naarden" is voor leden van - Vrienden van het Gooi

en - Natuurmonumenten toegankelijk.

Zondagochtend half acht stonden 11 belangstellenden o.l.v. Rob v.Maanen en

Ilco v.Woersem bij de Huizerpier.

Erg leuk was, dat er by deze excursie naast bekende ook nieuwe gezichten
waren. Hieruit kun je afleiden dat de belangstelling en het respect voor

de natuur nog steeds groeiende is. By zijn Inleiding wees Rob op het belang

van het Gooimeer voor trekvogels. Het is een geliefd rustgebied voor vele

doortrekkers. In het Gooimeer groeit o.a, kranswier en fonteinkruid. Dat is

voor ganzen geliefd voedsel. Langs de kust, bijvoorbeeld bij de pier, zijn
enkele weilanden, waar de hongerige gasten kunnen grazen.


