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WAAR GEBEURD

Toen ik in januari aan het vogelkijjken in Buizen was, zag ik iets heel
raarse. ’ TR

Het was namelijk een Vrouwtjesmerel die door een of andere griezel de
grond in werd getrokken! Het arme beest lag te kwetteren en te
sidderen van angst. Terwijl z*'n
achterli{if in de grond werd
getrokken, probeerde hij met
z'n vleugels te ontsnappen aan
de dood.

Ik wilde wel eens weten wie er
zo hard aan z'n poten zat te
trekken en ik probeerde het
verbaasde dier uit de gromnd te
trekken, Maar dat lukte niet
omdat ik hem anders in

tweeén zou trekken,

Maar affijn, het dier kwam

toch op het laatst los en

voor ik het wist, vloog hij

uit mjjn handen,

Ik nog kijken of er nog

iemand naar buiten kwam
kruipen, maar van de dader
ontbrak elk spoOOreecss -

Jacob Verhey



