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Een biddende schrok op

Marc van Houten

Plotseling dook hij snel schuin naar beneden, richting prooi!

Ik zag 'm nu + 30 sec, niet meer, zeker beet. Toen vloog hij op, met een

zojuist gedode muis in zijn klauwen!! Hij landde op een paaltje ongeveer

30 meter van mij vandaan.

En daar begon hij al scheurend zijn verse boutje op te peuzelen. Dit peu-

zelen duurde amper één minuut !I Daarna begon hij van vooraf aan met bid-

den, Thljsse schreef wel dat de Torenvalk het vroomste valkje is; hij bidt

immers vóór het eten, maar tafelmanieren kennen ze in ieder geval niet!

Op zondag 19 juli, half 6 ‘s-ochtends zag ik boven het weilandje, bij de

pier te Huizen, een “biddende ” Torenvalk.
Een leuke waarneming blijft het altijd zo’n voedsel zoekende valk, maar

geen zeldzaamheid.


