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Voor jaarsweekend Terschelling

door Maarten Klomps

Tot een van de fijnste weekenden behoort ongetwijfeld een bezoek aan de wadden-
eilanden, Dit jaar was dan Terschelling aan de beurt, een eiland dat velen
onder ons al eerder bezochten.

Als uitvalspunt was een kampeerboerderij besproken, "De Jonge Jan" te Formerum
waar vrijdagavond na een stevige fietstocht vanaf Wsst tegen de wind in een
ploeg van 40 man en vrouw arriveerde,

Ze werden opgewacht door de reeds eerder gekomen keukenploeg 0.l.v. Joke met
koffie en koek en een brandende openhaard.

Naast de vele bekende gezichten, een soort harde kern, waren er veel nieuwe
mensen die naar we hopen het niet bjj één keer zullen laten. ’

Met de aankondiging dat op zaterdag het vertrek op 6 uur gesteld was besloot
men al gauw de slaapzak op te zoeken, In alle vroegte na een stapel brood en
koffie, werden de fietsen gepakt en gingen er 4 ploegen op zoek naar de vogels.
Terschelling heeft een vrij groot poldergebied waar overal paden doorlopen

die uitkomen op de Waddendijk, waar schapen en paarden vrjj rondlapen.

In deze polder natuurlijk de Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Bergeenden
en een 3 tal Kemphanen, Hier en daar groepen van enkele honderden Rotganzen,
Om deze ganzen het grasvreten te beletten, waren er "Zingende" draden in de
wellanden gespannen, Bij laag water gaan ze weer het wad op.

Achter Oosterend ontdekten we Beflijsters en deze bleven het hele weekend

op dezelfde twee weilanden, je kon er bjjna garantie opgeven.

Bij het begin van de Boschplaat (van I5=3 tot I5=7 grotendeels verboden gebied),
maakten we nog een wandeling om de Takkenkool en langs het wad terug, maar
veel bjjzonders leverde dat niet op. Tijdens het middageten natuurlijk het be-
kende uitwisselen van gegevens zoals:"hebben jullie een Klapekster gezien" of
"wij hadden een Rouwkwikstaart" etc,

Een andere tocht ging over prima fietspaden richting Midsland aan Zee met
enderweg Slobeenden, Rietgors, een zingende Roodborsttapuit op t.v. antenne
en Tapuiten.

In de duinen bjj paal 8 bekeken we een Kokmeeuwen kolonie waar horen en zien
je verging, Iets verder is een leuk duinmeertje waar we mooi uit de wind
lagen en o.a. Mantelmeeuwen, Slobeenden en een Dodaars konden zien,

Via de Longwey reden we door een prachtig duingebied waar we op Kiekendieven
getrakteerd werden, Grauwe en Blauwe die prachtig laag over de duindoorns
wiekelden,

Op het enorme strand van de Noordvaarder fourageerden: Kluut, Zwarte Rulter en
vele Strandlopers met op de achtergrond Eidereenden, Meeuwen en Bergeenden.
Een schitterend uitzicht (gelukkig zonder F 16) met Vlieland aan het einde,
ook goed te zien vanuit koffietent "de Wailvis" bjj heerlijk cranberry gebak.
Van West naar Formerum moesten we tegen de wind in, maar als je weet dat

Joke en haar discipelen voor een enorme pot macaroni (vegetarisch) gezorgd
hebben, van bekende kwaliteit, dan gaat dat heel gemakkelijk,

Na het eten en afwassen vertelde Arthur du Mosch ons uitgebreid over stookolie-
slachtoffers, helaas zonder diaprojector. Als laatste werd nog even de rust
in'de Rustende Jager verstoord onder een slokje, toch altijd weer gezellig.
Zondag mochten we uitslapen van de grote leider tot 6.30 uur, eerst thee op
bed van Adri en Conny, een uur later weer vogelen.

Bij het Arjensduin was een Roodkeelduiker gezien en ook deze vogel bleef het
hele weekend te bezichtigen,

Wat zie je zoal meer? In totaal IIO soorten, keurig bijgewerkt op een rol
behangpapier, b.v. Gele Kwikstaart, Zwarte Wouw (Ix), Zilverplevier, Goud-
plevier, Rosse Grutto, Kanoetstrandloper, ach te veel om op te noemen,



Veel te gauw is hét tjjd om na corvee weer naar de boot te fietsen op een
ongelukkige na die na een valpartij per ziekenwagen naar huis moest. »
Op de overvolle beot zaten de vogelaars natuurlik aan dek om tot het laatste
toe te genieten zodat we snel in Harns waren met nog 2 uur rijden te goed.
Maar gelukkig is het in de herfst weer tijd voor de volgende expeditie,



