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De ochtendexcursie naar Ankeveen op 1 november 1981

Hans Fuchs

Voor my begon de dag helemaal goed, ferwijl iedereen in de lucht stond te

kyken, vond ik een dubbeltje.
Voordat we by het Bergse Pad waren aangekomen, hadden we al Sysjes en

Staartmezen gezien en hoorden we Kneutjes en Koperwieken, Aan het begin
van het Bergse Pad vloog een tiental Watersnippen rond. Verder zwommen er

Futen (jongen en ouden), Meerkoeten, Knobbelzwanen, Wilde eenden en een

paartje Krakeenden rond,

In het elzenbos aan de linkerkant zat een Koperwiek, die we goed konden

bekyken.

Even later vlogen er ongeveer tien Pijlstaarten over, In de verte hoorden

we Wintertalingen roepen. Aan de rechterkant van het pad, ongeveer halver-

wege, kregen we een aantal eenden by elkaar te zien. Slobeenden, Wilde

eenden, Krakeenden, Tafeleenden en Kuifeenden lagen bij elkaar te dobberen.

Daar tussendoor zwommen enige Futen en Meerkoeten,

Zo kon je mooi verschillen in houding, grootte en gedrag zien. Verder

hoorden we hier overvliegende Kepen en Veldleeuwerikken, In de verte was

ook de roep van een aantal Smienten te horen.

Adrie had zijn huiswerk goed gemaakt, want hij schudde, alsof het niets

kostte, de hele ontstaansgeschiedenis van het gebied uit zyn mouw.

Toen we aan het eind van het pad waren, kwam er plotseling mist opzetten.
Het zicht nam zelfs af tot minder dan 100 meter.

Toch zagen we in de Spiegelplas nog veel Kuifeenden en enkele Tafeleenden.

Er vloog ook een Torenvalk, die overstak naar Ned, den Berg. Vervolgens

liepen (nou ja) we door (na een korte koffiepauze) het moerasbos naar de

Dammerkade.

Zo rond 8 uur 's ochtends stonden 6 dames en 10 heren op de afgesproken

plaats, klaar voor vertrek, onder leiding van Adrie en Fred. Het weer zat

ook mee: het was windstil, halfbewolkt en er was goed zicht.

Meteen aan het begin van de wandeling vlogen er al ongeveer 15 Aalscholvers

over.
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Hier hoorden we nog Watersnippen opvliegen. Verder was het gewoon te mistig
om iets te kunnen zien. Vlak voor het einde van de Dammerkade kruiste een

bruine kikker ons pad.
Om ongeveer II uur waren we weer terug by het dorp Ankeveen.
We hebben op deze excursie niet echt veel vogels (soorten en aantallen)
gezien. Ikzelf denk dat dit niet alleen aan de mist is te wyten, In deze

tyd van het jaar zit je in Ankeveen precies in de periode dat de zomergasten
zyn vertrokken en de wintergasten nog niet (massaal)zyn aangekomen.
In ieder geval was het wel erg gezellig!


