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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR TEXEL OP 20 MAART 1982

C. Westeneng

Zaterdagmorgen vertrokken we met 14 mensen in 4 auto's tegen half zes uit
Hilversum richting Den Helder, waar we de boot van 7.30 naar Texel namen.

Als binnenkomertje van de dag lag er naast de veerboot een Roodkeelduiker op
ons te wachten. Na een paar kilometer op het eiland gereden te hebben zagen
we de eerste van enkele honderden Smienten en Scholeksters, die we die dag
zouden zien. Bovendien waren er veel Goudplevieren. Verder gingen we, langs
de waddenkant, met z'n baaien en plasjes. Daar zagen we — uiteraard -
verscheidene soorten eenden en steltlopers. Ook een Roodhalsfuut en
Parelduiker waren even te zien. Tot dan toe was het redelijk goed weer geweest;
wat zon, maar een behoorlijk frisse wind, waar je graag je jas voor :
dichtknoopte. Vooral toen later de zon wegtrok en er wat nevel op kwam zetten
was het niet aangenaam buiten. Dat verhinderde ons niet om bjj de Schorren

een flink eind langs de dijk te lopen en wat Steenlopers en Kluten,

Bontbekplevieren en een Witte Kwikstaart te zien. In de Eierlandse polder,
waar we stopten om een paar Patrijzen en een Blauwe Kiekendief te bekijken,
kregen we het aanbod van een Texelaar om een bijzonder plekje te bezichtigen.
Dat wilden we natuurlijk wel. In een hoog tempo bracht hij ons bjj een
leegstaande villa, met een achtertuin van 26 ha, bestaande uit duinen en een
uitgegraven meertje. Een prachtig terrein, eens behorende aan de heer
Jochems (van de theaters), nu eigendom van de gemeente Texel. We hadden bijna
een uur nodig om het meertje te ronden over een zeer smal paadje tussen het
manshoge riet en duindoorn. We vonden er twee dode Zee€enden, maar ook een
levende Winterkoning en Rietgors. Op de slikveldjes achter de vuurtoren
waren enkele honderden Rotganzen, die met z'n allen een rondje vliegkunst
boven ons hoofd lieten zien. Prachtig. Later bij de Horsmeertjes en de Mokbaai
waren 2 Canadese Ganzen en de eerste Lepelaar. Onderweg had ook nog een Sperwer
ons pad gekruist. In totaal zagen we zo'n zeventig soorten vogels. Op het
parkeerterrein van de boot dronken we ons laatste, lauwe, kopje koffie op en
verlieten voldaan het mooie eiland Texel. Het geheel stond onder de
deskundige leiding van Yves Vogel.



