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EEN EXCURSIE IN ANKEVEEN

R. Kole

Op wondagmorgen 27 februari j.l. verzamelde zich rond een uur of half negen
.weer' een groepje enthousiaste vogelaars op het kerkplein van Ankeveen. Toen
ik er aankwam, waren de meeste deelnemers al aanwezig. Adri Vermeule kwam
als een van de laatsten aan,zich verontschuldigend voor z'n late aankomst.
Hij was onderweg wat opgehouden omdat hij wat vogels meende te zien, waarvoor
hij was afgestapt. Dit excuus werd door het gezelschap wel aanvaard en we
gingen vervolgens op stap. Fred van Klaveren had de leiding. In het dorp
deden we al gauw de eerste waarnemingen. In een struikje zagen we een paar
Matkoppen en er werd een Boomkruiper ontdekt. Ook hoorden en zagen we enkele
zingende Groenlingen en wat Heggemussen. Aan de overkant van de weg, in een
hoge boom, zagen we een Turkse Tortel en er vlogen enkele Putters over ons
heen. Aan het begin van het Bergse Pad werden we door Fred attent gemaakt op
het geluid van o.a. de Winterkoning. Geduldig legde hijj uit wat de kenmerken
van hun geluiden zijn en wat het verschil is met het geluid van de Roodborst.
Op dit soort momenten valt het te betreuren dat onze excursieleiders niet,
net als de vogels, van een syrinx voorzien zijn. Het zou erg gemakkelik voor
ze zijn. Langs het pad, wat verderop, zagen we een paar Goudvinken, die
helaas nogal verdekt bleven. Verder zagen we wat Leeuweriken en een Blauwe
Reiger. In de plassen zwomnen enkele Knobbelzwanen, Meerkoeten en wat
eendesoorten waaronder Brilduikers (goed herkenbaar aan de wat driehoekige
vorm van de koppen) en Kuifeenden. Er zaten ook nog wat Nonnetjes op het
water. Op de Spiegelplas was niet veel te zien. Toen we wat doorgelopen
waren, in de richting van de Dammerkade, vielen ons enkele groepjes Vinken
en Kepen op. Langs de kade zagen we nog een paar Kieviten en twee
Aalscholvers. Een klein groepje wegvliegende Watersnippen konden er nog net
waargenomen worden en er scharrelden wat Pimpelmeesjes tussen de bomen.

Niet ver van het dorp zagen we een wolk Sijsjes boven de bosjes. Dichterbij
gekomen hoorden we hun gekwetter. Het viel op dat hun geluid op dat van
Spreeuwen leek, maar het is wel wat hoger en jjler. Aan de overkant van het
water zaten wat Kramsvogels en aan het eind van het pad zaten twee
Roodborsten in een boom, tegenover elkaar, elkaar toe te zingen. Vlak
daarbij zaten nog wat Ringmussen. Alles bij elkaar was het een geslaagde tocht
ondanks het wat regenachtige en mistige weer. Dat is overigens iets dat bjj
deze excursies haast een soort traditie is. Ik denk dat de meeste deelnemers
vreemd zouden opkijken als we onverhoopt toch nog eens zo'n tocht met
stralend weer zouden kunnen maken,




