-

EEN WEEKEND SCHIERMONNIKOOG 22//4=24//
Yvon en Paul Volkersz

Vrijdag 3 uur vertrek van huis., Het was mooi weer en half bewolkt, het

moet minstens 10°C geweest zijn want onze auto startte in .1 keer.

We namen de route door de polder wat veel verscheidenheid biedt aan roof-
vogels maar daardoor erg gevaarlijk voor vogelende chauffeurs,

Onze eerste stop was langs het Tjeukermeer en Hans, fanatiek als altijd-

hoorde een visdiefje en regenwulpen. Bij de boot aangekomen druppelde het aan-
tal vogelaars langzaam binnen om met een totaal van 63 de grote oversteek te
wagen %een record aantal)

Dit aantal werd in een bus gestopt en vervoerd naar de jeugdherberg "RiJsbergen"
Dezelfde avond werd voor de liefhebbers een wandeling langs de Berkenplas
georganiseerd, waar de Ransuil werd gehoord,

Na een korte nacht was het zaterdag-ochtend al vroeg dag en werden er 5 groepen
ingedeeld met als excursie leiders 1 Arthur-Hans 2 Fred*Yves 3 Adrie-Peter

4 Nico-Jelle 5 Dick-Willie,

Wij waren ingedeeld in groep 5 en startte om 6,30 uur om naar de zeetrek te
kijken, bij paal 5, daar was echter weinig te zien, daarna via het bospaal naar
de bunker en vervolgens naar het wad waar we de Goudplevieren in geuren en
kleuren konden bewonderen, :



De volgende grote stop was de Westerplas, tussen de koeien fouragerende en
poseerde de Engelse gele k wikstaart,'s-Middags konden we naar hartelust
genieten van de Beflijster, de Tapuit en de Sprinkhaanrietzanger. We vielen van
de ene verbazing in de andere, want in de Kobbeduinen werden we onthaald door

1 naakthen en 4 naakthanen, je zou er kippevel van krijgen want zo warm was

het nu ook weer niet. In hotel Rijsbergen stonden om 6,00 uur bergen rijst te
dampen waarvan lekker werd gegeten, hulde aan de gastvrouw met haar hulpjes.

Om het eten te laten zakken werd er nog een ommetje gemaakt langs de Berkenplas,
waar een Houtsnip overvloog en de geoefenden hoorden een Ransuil, De score van
1 zonnige dag was 133 soorten, met dit resultaat en nog een lezing van de heer
Zwaan over Schiermonnikoog konden we ons met een gerust hart te bedde begeven,
Zondag weer vroez dag en weer mooiwegr Je zag de gezichien met het uur roder
worden. Te voet gingen we naar de Berkenplas waar Dick ons bij ieder struikje
liet horen, kijken en nadenken, erg leerzaam, In een flits is nog een Gekraagde
roodstaart gezien. Voor de 2e keer op het wad aangekomen hebben we zo'n 6000
(we kijken niet op 1 of 2 meer of minder) Bontestrandlopers in een fascinerend
schouwspel heen en weer, op en neer en door elkaar heen zien vliegen zonder met
elkaar in botsing te komen, Ook voor de 2e keer naar de Westerplas waar alle '
ogen en oren gericht waren op de Roerdomp, die wijniet heboen gezien,alleen de
"roerpaal" (dat is een silhouette van een vogel maar door een telescoop bezien
blijkt dit dan een scheefstaand paaltje te zijn) Vervolgens fietsend en zwetend
door de moerassen van Schier naar de Kobbeduinen waar 2 vechtende Kiekendieven
te aanschouwen waren,

Afijn we fietsten net weer terug en opeens: "We hebben de Roodhalsfuut gezien",
wij in noodtempo weer terug naar de Westerplas en jammer dus, wij géén Roodhals
fuut gezien., Dit wag w2l de vogel die als laatste aan de lijst werd toegevoegd.
Nadat de fietsen waren ingeleverd hadden we nade2e dag een totaal resultaat van
1.3 soorten, Nadat in Lauwersoog was aangenmeerd, kon op een fantastisch en vol=~
daan weekend worden teruggeken,

Vervolgens wilde ik nog even het Lauwersmeer op de foto zetten en bij stilstand
vloog er nog geen 30 meter van ons vandaan een Velduil op waar we het hele weekend
op hebben zitten azen, Pech voor de snzllen onder ons,




