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VERSLAG VAN DE EXCURSIE EEMPOLDERS

P. en V. Boont je

Maandag 23 april om 07.00 uur voor 't stadhuis in Eemnes. Er blijken zo'n 16
mensen belangstelling te héebben voor deze fietsexcursie. Tijdens het wachten

op eventuele laatkomers wordt er een Groenling ontdekt, die in een spar voor
't stadhuis een nest aan het maken is. We vertrekken richting Meentweg. Daar
horen we bij een boerderij een Zwartkop. We slaan de eerste polderweg in. 't Is
zalig rustig, we zijn vol goede moed en de zon is duidelijk van plan om zijn best
te doen, maar op dit moment is het nog goed koud. De ervaren rotten hebben dan
ook handschoenen aan en een dikke jas. Wij (introducé's) hebben ons hier danig
in vergist. Al fietsend worden we gewezen op Grutto's, Kieviten, Scholeksters,
Graspiepers, Veldleeuweriken, Blauwe Reigers, Kemphanen, Witte Kwikstaarten,
Kneuen. We moeten regelmatig in ons boek kijken hoe de vogels er precies uitzien.
Bij de waaien aangekomen (Rietgors gezien) stappen we af en lopen de dijk een
stukje op. Daar blijkt een Gele Kwikstaart te zitten. Waarschijnlijk zat hij daar
speciaal voor ons want hij liet zich heel duidelijk zien en de zon scheen op hem
zodat het geel prachtig uitkwam. Wat later, bijna bij 't IJsselmeer gekomen is
er in de lucht een mannetje Bruine Kiekendief te zien, die nestmateriaal bjj
zich heeft. We fietsen nu met de wind in de rug, wat het aangenamer maakt,
richting het gemaal. Bij het passeren van een mesthoop, trapt iedereen op de
rem vanwege een Tapuit. 'n Fraai beestje wat zich goed liet bekijken, vooral
ook door het zonlicht mooi van kleur. Bij het gemaal aangekomen zijn we toe aan
een versterking. De koffie wordt rondgedeeld en menigeen neemt een boterham.
Ondertussen komt boer Bruinekool kijken wat er gaande is en maakt een praat je.
Na de koffie lopen we voorbij het gemaal de andere polder in. Onze gidsen, Adri
Vermeule en Peter Dieperink willen ons Smienten, Dodaars, Wintertalingen en
Slobeenden laten zien die daar bij het water moeten zitten. Maar helaas zijn

een paar vissers ons voor, dus kunnen we onze eenden wel vergeten, Wel zien

we nog 3 Tapuiten (niet zo duidelijk als de eerste) en een paar Wulpen. Terug
bij het gemaal vinden we onder een zwarte els braakballen van een Torenvalk die
daar zijn nest heeft. Er vliegen verschillende Boerenzwaluwen heen en weer. We
stappen op de fiets om weer richting Eemnes te gaan. Nu het wat later in de
ochtend is, begint de temperatuur wat op te lopen. Met de wind in de rug zijn
we snel in de bebouwde kom aangekomen. Terwijl er wordt bekeken wie nog naar de
Stichtse Brug wil gaan, als toegift, wordt er nog een Huiszwaluw waargenomen.
Wij besluiten om er nu mee te stoppen voor deze excursie, maar we gaan graag nog
een keer mee.



