
76

Op de fiets naar Horn en Kuijerpolder-spiegelpolderop 26 mei 1984

F. Beffers

Een paar Tureluurs beenden er druk tussendoor. Even verder een kreet! Adrie

heeft een Watersnip in de "Kijkert". Zigzaggend door de lucht voert hij zijn
balts uit. Een ratelend geluid, veroorzaakt door trillen van gespreide

buitenstaartveren, is duidelijk te horen. Even verder een Tapuit. Het

isabelkleurige borstje steekt duidelijk af tegen het gras. Via Kreugerlaan,

langs de 's Gravelandseweg rijden we verder. Bij een boerderij wordt om stilte

gevraagd om de Grauwe Vliegenvanger te horen. Wij zien hem in een flits. Na het

oversteken van de vaart een koffiestop. Opnieuw stilte voor de Grauwe

Vliegenvanger. Wij horen nu zijn ijle zang. Tussen het fluitekruid nuttigen we

koffie met cake. Rick trakteert vanwege zijn verjaardag ( een kwart eeuw). Wat

verder een brug over, de Vecht langs. Meteen weer spanning, 2 Steenlopers nemen

de "poten". Wij zien nog de witte banden op de vleugels. Een Groenling laat zich

horen. Hier controleer ik Adrie op zijn geluidskennis. Tafeleenden en Kuifeenden

dobberen in alle rust. Roodgeneusde jongen van een Meerkoet verkennen de

omgeving. Hier is een plek waar de zomerklokjes groeien.
Adrie wijst ons ook de mooie plekjes geschikt om later te vogelen. Opnieuw een

pracht gebiedj'e, waar een Bosrietzanger met een Spotvogel en andere zangers zich

laten horen. Even verder op het land zijn twee mannen met een schaap in de weer.

Er wordt een lam geboren. Helaas levenloos. We werpen een blik op kasteel

Nederhorst waar pauwen op de torentrans prijken. Buiten dit dorp de eerste

Rietgors netjes met een witte boord. We horen veel Kleine Karekieten. Via

Bergse Pad richting 's Gravelaad. We kijken uit naar de Zwarte Stern die

kennelijk laat is. We luisteren of we de Braamsluiper horen en genieten van de

bloedendewaterviolier. Op het Stichts End een verrassing, een Koekoek vlakbij.

Wij rijden door naar 's Gravelandvoor het klapstuk: twee Ooievaars op een nest.

De vogels arriveren gelijk met ons. Een Fraulein met een wilde man, volgens
de ringen. Hoog in de lucht cirkelt een Buizerd. Een pracht ochtend!

Adrie en Rick bedankt voor de toelichting en tot ziens.

Kort na half zeven, toen Coby ook gearriveerd was, lieten wij het “Luije Gat”

links liggen en vertrokken met 15 parsonen en 1 zeer jonge vogellaarster vanaf

Franse Kampweg, via de Melkweg richting Nigtevecht. Direkt was op de Hilversumse

Meent het ideale vogelweer te proeven. Hoog in de lucht jubelden de

Veldleeuweriken, Grutto’s bestookten ons in duikvlucht met veel lawaai en

alarmkreten. Vermoedelijk ter bescherming van hun jongen. Drukke bonte pieten

trokken in formatie over. Aan de Karnemelksloot, bij een schuur met bouwvallige

deur, lieten Huis- en Boerenzwaluw hun actieve leven goed zien. Een Huiszwaluw

verzamelde klei voor nestbouw. Een Zomertaling accentueerde de paradijselijke

rust. Met de Bergeenden, Knobbelzwanen en andere vogels een plaatje. Een paar

Witte Kwikken trokken onze aandacht. Ze hadden al grote jongen.
Ter hoogte van het Naardermeer plotseling een stop! In het gras zag iemand

enige kleine bolletjes bewegen, zwart-wit getekend. De eerste Kievitskuikens.


