-36—

OCHTEND EXCURSIE EGELSHOEK - TIENHOVENSKANAAL 4 FEBRUARI '85

Paul Volkersz

Zaterdagavond: weersverwachting voor morgen: regenbuien en bewolkt.
Zondagochtend: onbewolkt en dus droog en tevens geen wind en niet koud.

Allemaal goede eigenschappen om een vogelexcursie te doen slagen.

21 personen zijn vroeg hun bed uitgekomen om onder leiding van Adri Vermeule

een fijne ochtendwandeling te maken. Vanaf de parkeerplaats tegenover vliegveld
Hilversum startten we en al bij de eerste bosjes verwelkomen ons de te verwachten
vogels zoals Pimpel-, Koolmees, Boomkruiper, Kuifmees (duidelijk waarneembaar)

en Stmartmees, Ringmus en Koperwiek.

Voorbij het kamp van vrije vogels (woonwagenkamp) zat een Groene Specht op de
grond naast een Vlaamse Gaai. Deze beide soorten bleven geruime tijd zitten

zodat de Groene Specht zeker door iedereen duidelijk te zien is geweest.

Ook de Kolganzen, in grote groepen kwamen zij overvliegen tijdens de hele
excursie. Het waren er zoveel dat ik later dacht: zullen dit steeds dezelfde
geweest zijn?

Nog voor de kanaaldijk bij de boerderij zaten verschillende Waterhoent jes; het waren
er niet zoveel als er normaal zitten in dat gebied. Vanaf de kanaaldijk was een
witte Buizerd te zien. Ik kende alleen de bruine Buizerd. Dus dacht ik, dit zal
wel een oude bruine zijn maar dat schijnt weer niet zo te wezen.

Het laatste stuk van de tocht was flink blubberig maar dat mocht met de volle
zon geen probleem zijn. Tafeleend, Kievit, Zwarte Kraai, Sijsjes, overvliegende
Kleine Zwanen en diverse Buizerden werden gezien.

Nog even twijfelend of we voorbij de eendekcoi Breukelerveen nog door zouden lopen
werd toch besloten om richting start te gaan. Na enkele Knobbelzwanen en nog
enkele bijna te grijpen Staartmezen te hebben gezien, kon een fantastische
wandeling met denkend aan het voorjaar, worden afgesloten met 34 soorten.

Toen ik 's middags bij kennis®en zat die een papagaai hadden dacht ik ineens: heet
de pa van een papagaai, papagaaipapa of heet die nu pa-papagaai. Ik weet het
niet maar het was reuze gezellig.




