EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW PARCOURS.

Rina Verschuren

Onder leiding van Adrie Vermeule hebben 23 mensen zaterdag 23 maart van

8-12 uur genoten van een excursie in de buurt van de Stichtse Brug. En zelfs
onder de brug. We waren nog niet eersuit de auto of daar begon het al, Pimpel-
mezen, Witte kwikstaart en een groep Grauwe ganzen met in hun midden een Kol-
gans. Na het parkeren begon het pas goed want een hele grote vlucht Smienten
stond volledig in de belangstelling.

Overal hoorde je Rietgorzen en we kregen ze ock te zien. De Leeuwerik liet

ook zijn schattige repertoire horen. Toen opeens vloog een Roerdomp op uit het
riet en iedereen was even stil en onder de indruk. '
baardmannet jes hoorden we ook maar we kregen ze alleen maar te zien in de
vlucht. Op een dijkje zat een Graspieper fraai afgetekend tegen een inmiddels
blauwe lucht. Een van de vogelaars liep al een hele tijd een groep vogels te
oh.serveren. Steeds vlogen ze op om de afstand tussen ons gelijk te houden.

ten druk doenderig baasje, waarvan ik de naam alleen maar kende uit de kaarten-
bak. Fraters. Ook waren er nog Kuifeendjes, Bergeenden, Scholeksters en Aal-
scholvers. Staand onder de brug hoog in de lucht een Buizerd.

En vanonder de brug naar het strandje een héle leuke n.l. Bontbekplevieren.
Dat was ook even genieten. Daarna jawel, koffiestop: Op de terugweg wat
sneller maar toch Kluten en Watersnippen. Waarop niemand reageerde en Adri
vertwijfeld uitroept, "Een honderdje" En ja hoor, iedereen keek. Natuurli jk
waren er nog Grutto's en Kieviten. Het was dus weer een show van onze gevleu-
g2lde vriendjes. Een verschrikkelijke leuke tocht vond ik het en met mij velen.



