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Eksters komen af op plekken waar heide is afgebrand (2)

Jaap Taapken

Beste Jaap,

Je stukje over Eksters in "De Korhaan" van oktober bracht me een

waarneming in herinnering die ik in februari van dit jaar deed (om precies te

zijn op 19 februari 1985 een mooie zonnige dag na vorst).

Het was op de Bussumerhei aan de noordkant van het Gebed zonder end dichtbij

een fietspad (onofficieel), een zandweg die over de Lange Heul vanaf Bussums

hertekamp naar Hilversum (richting Noorder begraafplaats) gaat. Het heet op

de Gooikaart (van Falkplan/Suurland) "Oude Crailoseweg".

Daar was een klein stuk afgebrande heide. Het wemelde er van Eksters en Zwarte

Kraaien, die nogal opgewonden zich gedroegen, dooreenlopend en zich af en toe

over kleine afstand vliegend verplaatsend.
Het tellen was even moeilijk. Ik kwam tot circa vijftig Eksters en twintig

Zwarte Kraaien.

Jammer genoeg kwam ik er niet toe de brandplek een dag of wat later te bezoeken,

of na een of twee weken te inspecteren.

Maar het was een mooie verzameling vogels dicht opeen.

Het was mij vroeger al eens opgevallen dat kraaiachtigen op afgebrande stukken

heide graag voedsel zochten. Darom vond ik het nu maar eens nodig dit vast

te leggen, want ik had het idee dat het geen bijzonder gedrag was en daarom

fijn dat Willem Kraak hier zo snel op reageert en inderdaad kan beamen dat dit

feit veel vaker voorkomt.


