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Verslag van een vogelweekend op Schiermonnikoog

Mireille en Hans

Na een vermoeiende fietstocht over het eiland zelf en een algehele run op de beste

bedden en na het traditionele kopje chocolademelk mét ontbijtkoek besloot de meer-

derheid zich moed in te gaan drinken in een plaatselijke kroeg. De uiterste

thuiskomsttijd bleek afgeschaft te zijn met als gevolg dat deze keer wel iedereen

op tijd in bed lag, het bleek dus wel te kunnen!

Vrijdag middag 11 april verzamelden 52 fanatieke vogelaars zich bij de haven in

Lauwersoog om zich met de boot te begeven naar Vogelparadijs no. 1 Schiermonnikoog,

alwaar zij zich bij een vooruitgereisde lotgenoot voegden.

De voor dat weekend voorspelde sneeuw kan hen niet van hun doel weerhouden.
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Als enige incident valt te vermelden dat bijna iedereen wakker werd van een ruzie

over het al dan niet aandoen van het licht i.n de badkamer, terwijl tandenpoetsen

in het donker vrij moeilijk is, probeer het maar eens. (maar dit voor ingewijden)

Na een vrij rommelige nacht, waarin heel wat bomen het moesten ontgelden, bleek de

wekker niet gezet te zijn, waardoor men inplaats van zes uur om half zeven mocht

opstaan, van ons zult u dus ook geen kritiek horen hoor!

Om half acht vertrok men in 4 groepen om een gehele dag te besteden aan het

bestuderen van de meest uiteenlopende vogelsoorten.
De voorspelde sneeuw en regenbuien bleven uit en inplaats hiervan scheen de zon de

ganse dag, tot vrijwel ieders genoegen. Tussen de middag zaten we dan ook buiten

te eten.

Als leukste soorten van deze dag kunnen vermeld worden een Appelvink die in de boom

bij de jeugdherberg zat, het hele weekend overigens!

Kruisbekken, Kiekendieven (blauw en bruin), Beflijster, Velduil, Houtsnippen, Magel-

haenganzen, Brand- en Rotganzen.

's Avonds kreeg men bij thuiskomst andijviestampot met rookworst te eten, dat deed

de inwendige mens goed na zo’n dag volop bezig te zijn geweest.
Na de maaltijd kwam het plaatselijke hoofd van de school aan wie men vragen mocht

stellen. Er ontstond op een gegeven moment een hoogoplopende discussie over een

vogelhut, maar het kwam allemaal weer goed!
Na deze voortreffelijke "lezing" werd de kroeg wederom bezocht, zij het dit maal

in veel mindere mate.

Zondagochtend stond men om zeven uur pas op. In groepsverband ging men nu weer

op pad met de wetenschap dat volgens het hoofd der school de echte Schiermonnik-

oogse inwoners vogelaars liever zagen gaan dan komen, (het zal je gezegd worden)

De zon straalde ook deze dag nog uitbundig zodat de meesten niet echt fanatiek meer

vogelden, waaronder auteurs dezer.

's Middags werd gezamelijk aangepakt om alle door ons eventueel veroorzaakte vuil

te verwijderen.
Toen we nog even van de zon zaten te genieten werd er een Kraanvogel gesignaleerd,

kopjes koffie vielen om, men liep te rennen om een kijker te halen en uiteindelijk
hadden heel weinig mensen de Kraanvogel gezien.

Nieuwe soorten deze dag waren o.a. Stellerseidereend en Roodborsttapuit zodat totaal

116 soorten werden gezien.

Om half vijf ging men naar de boot die om vijf uur vertrok richting Lauwersoog
met aan boord 50 al dan niet vrijwillig bruingebakken vogelaars. 2 Vogelaarsters
bleven achter waarvan er één haar verblijf op Schiermonnikoog verlengde in het duurste

hotel op het eiland.

Excursieleiders, dank voor jullie uitleg en Joke ontzettend bedankt voor de

perfecte organisatie. Wij zijn de volgende keer wéér van de partij!


