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Verslag fietsexcursie 24-5-1986

Willem Weitjens

Ik neem altijd graag deel aan de excursies. Deze keer had ik echter een

speciale reden, namelijk de kater van de recente verkiezingsuitslag laten

verdrijven en verwaaien. Natuurlijk, we hebben een democratie en ik zal me bij
de wil van de meerderheid moeten neerleggen. Maar wat me dwars zit, is dat

die kruisraketten er nu toch komen, die kerncentrales vermoedelijk ook, nieuwe

chemische wapens worden gemaakt en die Markerwaard gaat dicht. En zo kan ik

nog wel even doorgaan. Ja, ik begrijp de tegenwerpingen: je bent met politiek

bezig en denk je dat een andere regering dat allemaal zou kunnen tegenhouden?

Ja, ik weet het, maar toch!

Goed, we gaan over tot de orde van het excursieverslag.
De start was om half acht tegenover Bantam, waar zich zo'n 12 mensen rondom

Adri Vermeulen verzamelden. Als ik het goed onthouden heb waren dat: Anneke

en Leen, Nico, Bernadette, Freek, Jan, Loes, Wiebe, Eva, Ben met een intro-

ducee en Willem (ik dus).
Adri en Nico wezen ons bij het startpunt al op een paartje Grote Lysters, dat

druk doende was met het verzamelen van nestmateriaal. Ik maakte geen aanteke-

ningen van de vogels die we zagen, maar in gedachte de route volgend kom ik

tot de navolgende opsomming, ongeveer in deze volgorde: Staartmees, Winterkoning,
Merel, Heggemus, Huismus, Grasmus, Grutto, Kiviet, Zwarte Kraai, Kauw, Kokmeeuw,

Ekster, Wilde Eend, Meerkoet, Waterhoentje, Blauwe Reiger, Tureluur (maar 2 ex!),
Witte Kwikstaart, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Lepelaar, Fuut, Aal-

scholver, Havik, Veldleeuwerik, Graspieper, Koolmees, Pimpelmees, Vink, Groen-

ling, Spotvogel, Ringmus, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Karekiet, Rietzanger,

Kuifeenden, Putters, Boorakruiper, Kneu, Visdiefje, Zwarte Stern, Nijlgans en

Bruine Kiekendief.

Al met al niet zo spectaculair, maar onder de bezielende leiding van Adri

steek je veel op en kun je je goed trainen in het waarnemen van en luisteren

naar de vogels. Het weer wilde aanvankelijk niet meewerken en liet de meesten

van ons voelen dat ze te veel geloof gehecht hadden aan de weersvoorspellingen
en daardoor te dun gekleed waren. Bij de start was het namelijk nog vrij koud en

zwaar bewolkt, halverwege brak de zon voorzichtig door en was het heerlijk om

je koude botten te kunnen verwarmen, later gingen de jassen uit.

De tocht voerde ons langs de ZW-kant van het Naardermeer, via Uiterraeer langs

de Vecht, naarde Horn- & Kuyerpolder, kasteel Nederhorst, Blijkpolder, over

het Bergse Pad en door Ankeveen naar het startpunt terug, waar we tegen half

een aankwamen. Een zeer interessante route met veel afwisseling in landschap,
flora en fauna.

Meestal als er gevraagd wordt: "Wie wil het verslag van de excursie maken?",

zie ik plotseling een vogel of voer ik één of andere afleidingsmanoeuvre uit.

Dit keer werd er niets gevraagd en nu, de Zondagochtend na de excursie, heb

ik even tijd. Ik weet bovendien dat de redaktie van De Korhaan zit te springen

om kopy en ik geef mijzelf de opdracht dit verslag te schrijven.


