Z70-
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Corrie van der Baan

Met vogelvrienden

'smorgens vroeg er op uit gaand'
luisterend en speurend

in zon en wind fietsend

met oog en oor wijd open.

Enthousiast geroep

van vogelaars op Vlieland:
"Daar gaat de Hop, de Hop!"
In kalme vlindervlucht vliegt
de prachtvogel stil voorbij.

Duizenden meeuwen

opgeschrikt door de Visarend
vliegen krijsend rond.

Kijkend naar de lucht vol vogels
worden wij er stil van.

Ik hoor steeds praten

terwijl ik langs de kust fiets.
Word ik soms gevolgd?

Het zijn de baltsende geluiden
van de Eidereenden.

Enthousiast geroep

von voadloaars o!: U(io(c‘::\‘. i
«Daac goetr Je Waop » de hop.

An kalme lindarviveht viiegt
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