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"DE WIJDE STILTE"

Korte impressie excursie Eempolder 6 september 1987

door Peter en Mieke

Die zondagochtend om 9 uur reden wij, ca. 12 deelnemers aan de excursie, als
eenzame fietsers door Eemnes naar de Eempolders. '

Af en toe ronkte er een storend blik op vier wielen voorbij; gelukkig bleef
"af en toe" ook van kracht in de Eempolder zelf.

De polder in deze stille ochtenduren was overweldigend.Een dichter zou er
de juiste woorden voor kunnen vinden......

Aarde, lucht, wind en water, maar vooral de ruimte, die je kon zien en
voelen. De horizon scherp afgetekend tegen het steeds wisselende wolkendek
was fascinerend. De zon zorgde voor vele kleurschakeringen..... en dan de
vogélsi...... Fiets op, fiets af en een enthousiasme...... stil en luid.....

Een Witte Kwik versperde ons de weg, een Groenpootruiter liet zich moeilijk
bekijken, maar daarentegen lieten een aantal Watersnippen zich opvallend goed
zien,

Plotseling geruzie in de lucht..... enkele Sperwers tegen één Torenvalk!

Een Boomvalk zat op een paaltje naar een prooi te loeren en in de lucht klonk
heel melancholiek de roep van een Wulp.

Totaal zijn er 42 soorten geteld.



