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EEN LUCHTGEVECHT
J.Postma

Zomer 1987. Om precies te zijn: maandag 13 juli 1987, 11.20 uur, was ik toe-
schouwer bij het volgende gebeuren:

Vlak boven mijn hoofd, hoek Potgieterlaan-Busken Huetplein, hoorde ik een
eigenaardige vogelschreeuw in de lucht. Ik keek omhoog en wat zag ik? Een
hele troep Gierzwaluwen, die hier iedere dag het luchtruim doorkruisen,
vloog rond vermoedelijk een Torenvalk. M'n kijker had ik niet bij de hand maar
ik wilde niet weglopen om het gevecht niet te missen.

De hele troep van naar schatting 40 & 50 Gierzwaluwen probeerde de valk te
verdrijven. Deze bleef wel rondcirkelen maar probeerde toch weg te komen door
steeds hoger te gaan vliegen. Daarbij werd hij steeds aangevallen door de
Gierzwaluwen. Tot op zeer grote hoogte dreef hij af en bleef jagen.

Op een gegeven ogenblik zag ik hem van die grote hoogte naar beneden schieten
en verloor ik hem uit het oog. Ik vermoed dat hij op iets in een tuin van de
woningen aan de Hyacinthenlaan was gedoken, of op het terrein van de Nieuwe-
Begraafplaats aan de Bosdrift, die grenst aan de tuinen van de Hyacinthen-
laan. Het was een schitterend moment.



