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Vergadering te Sumver Hill

Voedsel en ruimte worden schaars omdat zowat alles in beslag genomen wordt

door een steeds groeiende lawaaierige, stinkende en smerige horde, bestaand

uit een soort rechtopstaande apen, welke zich hoofdzakelijk voortbewegen

in knallende ijzeren reuzenkevers.

Een troepje van 10 verschillende soorten vogels heeft vrijwillig op zich

genomen gestalte en leiding te geven aan de diverse projecten.

Een duif schrijft alles op, een andere duif telt de geinde en uitgegeven

eikels; Een Korhen regelt de uitstapjes; Een Grote Bonte Specht timmert

aan de weg; Een Goudfazant verspreidt blaadjes met informatie; een Patrijs

zorgt voor de kennis-overdracht. En oh ja, een Oehoe zit in het midden en

zorgt dat iedereen kan doen wat hij moet doen.

Andere vogels hebben van te voren blaadjes toegezonden gekregen, waarin is

saraengevat wat zoal is geschied en kunnen vanavond vragen stellen en met

nieuwe ideeën komen.

Softer, de jonge Havik en Salty de oude Schreeuwarend zijn niet tevreden

met hoe het gegaan is het afgelopen jaar en besluiten de bijeenkomst bij

te wonen. De rapen zijn gaar!
Het is een lange barre tocht naar Sumver Hill. Vol gevaar dwars door die

oprukkende apenhorde in rokend blik. Toch slagen zij erin op de plaats van

bestemming aan te komen. Er zijn nog meer vogels gekomen. Echter, gezien

het levensbelang van deze vergadering, niet veel! Zo'n stuk of 50! En de

meeste geen zangvogels, dus is het erg stil. Softer, de jonge Havik zoekt

een plaatsje helemaal vooraan en loert likkebaardend naar de vogels achter

de tafel. Dat komt goed uit!! Precies wat ik lust! Zelfs rauw als het moet!

Wat jammer zeg, dat ik niet over die tafel mag om ze te grijpen! De aanblik

van de Oehoe weerhoudt hem daarvan. Wat daarna gebeurt is jammer, jammer,

jammer! Softer kan zich niet inhouden en gaat rechtstreeks tot de aanval

over. De jonge Havik heeft vaak goede kritiek en ideeën, maar de toon deugt
niet en hij verdrinkt vervolgens hopeloos als een natte voetzoeker in zijn

eigen geluid! Hij moet nog leren dat een Havik nooit domweg in een rechte

lijn jaagt, maar hinderlagen en andere slinkse wegen gebruikt!

De belaagde vogels achter de tafel stuiVen verschrikt op. Veren vliegen in het

rond. Sommigen gaan ook in de aanval, anderen beginnen luid te kakelen, maar

gelukkig weet de Oehoe iedereen weer te kalmeren zodat er geen slachtoffers

vallen. Salty de Schreeuwarend probeert het ook nog even, maar komt zijn
emoties niet te boven en veroorzaakt zodoende opnieuw tumult door een lang-

gerekt gehuil uit te stoten.

Erg veel wordt er dan ook niet bereikt vanavond door dit geklepzijk.
Er wordt beweerd dat die dreigende apen veel beter kunnen vergaderen. Ze

zouden zelfs bedrijvige clubs hebben welke hiermee veel bereiken en zelfs

na afloop van de A jaargetijden heel veel eikels overhouden.

Misschien kunnen wij iets van hen leren?

Gelukkig houdt daarna nog een hospitaalvogel een erg interessant verhaal

over verongelukte- en zieke vogels die zij beter maakt. Dat naakt de avond

nog goed.

Schrijflijster

Als een lopend vuurtje was het door de streek 't Worp gegaan. Volgende week

komen de vogels weer bijeen in het plaatsje Sumver Hill om de resultaten

van de afgelopen 4 jaargetijden te bezingen en gelijk te proberen af te

spreken hoe de volgende 4 jaargetijden doorgegaan moet worden.

Eikelnodig allemaal, want ons voortbestaan staat steeds meer onder druk.


