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Vogels tellen

Atie Keuning

Och arme,
'
k moest tegen zessen m'n bed uit om de telpost te zoeken waar de

tellers al een half uur voor zonsopgang stonden om de beestjes te registreren,

't Was nog donker en een beetje mistig en dat bemoeilijkte het zoeken op de

fiets nogal. Maar uiteindelijk bereikte ik mijn doel en zag de heren met hun

faarfceuils, kijkers en koffiekannen uit de mist opdoemen.
Ik heb die mogen veel nuttigs geleerd en ben zeker van plan om de tocht te

herhalen. De zonsopgang was prachtig om te zien en ook was het leuk om een

bekende Nederlander in jogginguitrusting voorbij te zien sprinten. De man

was kennelijk een vaste voorbijganger want er werden vrolijke opmerkingen uit-

gewisseld maar hij kwam niet in het registratieboekje van Fred te staan,

ook niet als vreemde vogel.

Nogmaals, ik vond het leuk om mee te maken en zal me vast in de geest voor-

bereiden op koude en/of natte telmorgens, want deze eerste keer was het

prachtig weer, ondanks de grondmist, en dat zal best eens anders uitpakken!

Maandag 4 september hield Fred van Klaveren een gezellige lezing over het

tellen van vogels tijdens hun trek. Op zo een verhaal had ik zitten wachten,

want dat interesseert me. Maar daar ik nog weinig vogels kan herkennen, zeker

niet in de vlucht, wilde ik eigenlijk niet zo maar ingedeeld worden in een

groep en op vaste data. Eerst maar eens proberen er achter te komen hoe het

tellen gaat en wat meer vogels leren (her)kennen, ook wat betreft hun vlucht

en eventuele zang.

Fred toonde mooie dia's die het een en ander wat verduidelijkten. Ik kwam

er achter dat er een vaste telgroep op Woensdag- en Zaterdagmogen bivakkeerde

op zeker punt in het Corversbos en daar ben ik eens wezen kijken.


