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Beste vogelvrienden,

Het is een vreemd gevoel om in de Korhaan afscheid te nemen van jullie en
van de VWG, Doordat alles rondom onze verhuizing vrij snel is gegaan zijn er
maar enkelen bij wie ik dat persoonlijk heb kunnen doen.

Na ongeveer 17 jaar VWG doe ik dat met weemoed.

Het zijn fijne, leerzame en nuttige jaren geweest, waarin ik vele vrienden
heb gemaakt. Daar ben ik jullie dankbaar voor. '
Aan mijn goede jaren in het Gooi heeft ook de Vogelwerkgroep een belangrijk
aandeel gehad.

Misschien ga je als vogelaar op den duur enig vogelgedrag vertonen.

Zo hebben wij onze vleugels uitgeslagen, zijn op trek gegaan en in de Achter-
hoek neergestreken, in Ruurlo, een biotoop waar het voor ons goed toeven
is. Wij hebben altijd al een zwak gehad voor het oosten van ons land en een
verlangen om landelijker te gaan wonen., Toen ons hier een goed huurhuis,

een hoekhuis met een leuke tuin, werd aangeboden hebben we de stap gewaagd,
ook omdat we hier familie en vrienden hebben. Geen drukke Gijsbrecht van
Amstelstraat maar een rustige buurt in een schitterende omgeving, waar

we de afgelopen prachtige herfst al veel van hebben genoten.

Maar na 24 jaar Hilversum hebben we veel achter moeten laten.

Er zijn hier in de omgeving vier kleine Vogelwerkgroepen, waar ik nog geen
contact mee heb gehad.

Beste mensen, wij wensen jullie veel voorspoed. Steun goed de Gooise VWG,
want die is wel bijzonder hoor! -

Het bestuur bedankt voor het mooie bloemstuk, dat ons huis siert.
Vergeet niet dat de Van Heeckerenlaan in Ruurlo voor "trekvogels" een
goede pleisterplaats kan zijn.

Met onze hartelijke groeten,

Han en Ans de Soete
Van Heeckerenlaan 32
7261 WV Ruurlo
tel.05735-3471.



