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TMPRESSIES VAN DE NATIONALE VOGELTREKDAG
Dick A.Jonkers

's Nachts tegen drieen word ik wakker. Buiten klettert de regen. Wat een
ramp! Over enkele uren moeten de tellers op pad voor de Nationale Vogel-
trekdag van Vogelbescherming. Om vijf uur loopt de wekker af; het is weer
droog.

Buiten is de sterrenhemel te zien en maar weinig bewolking. Op het afge-
sproken parkeerplaatsje arriveren bijna anderhalf uur later mijn medetellers.
Gewapend met verrekijkers, telescopen, parapluies, stoelen en tassen vol
drinken en etenswaar gaan wij nog in het donker op pad naar het telpunt aan
de Sniplaan op de grens van de Horstermeer bij Ankeveen, vlak bij de ringdijk
bij de Kortenhoefse Plassen. Het is niet het door Vogelbescherming op de
kaart ingetekende punt. Dat ligt tussen de huizen en geboomte. De nieuwe
telpost kijkt over graslandjes in noordelijke richting, terwijl ook richting
west het uitzicht goed is. De taken worden verdeeld, Gejo de Graauw fungeert
als medewaarnemer, Corry Langendorff noteert alles op de uurformulieren,
Franso Hoes telt na elk uur alles op en zet de gegevens over op de verzamel-
staten.
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Het wordt licht. Rondom beginnen de vogels zich te roeren. Roodborst jes

en Winterkoningen beginnen te zingen en even later zelfs een Tjiftjaf. Uit
het moerasbos klinkt op twee plaatsen het gekrijs van Waterrallen en ook een
Grote Bonte Specht laat zich horen. Boven het moerasbos dwarrelen groepen
lijsterachtigen, Vinken en Sijzen. Tegen de lichte hemel tekenen de silhouetten
van trekkende vogels zich af. Groepen Aalscholvers komen over. Geen voedsel-
trek naar later blijkt, want er komen later op de dag maar enkele tientallen
terug. Na de eerste twee uur tellen staan er al 1300 Aalscholvers op de lijst
Ook de Spreeuw komt behoorlijk door, van 6.30 uur tot 7.30 uur 2542 exempla-
ren. De enige andere soorten met wat grotere aantallen zijn Kokmeeuw (341)

en Grauwe Gans (121). Voor de andere soorten blijft het kruimelwerk en zo

zal het de rest van de dag blijven. Ruud Willemstein, onze portofonist, meldt
zich na enige tijd en komt de rest van de dag geregeld langs om de gegevens
door te geven aan de portofonist bij de telefoon. Deze belt ze door naar
Vogelbescherming waar alles in de computer wordt opgeslagen. De gegevens die
worden uitgespuwd gaan naar de NOS, die op de televisie drie uitzendingen
aan het grote gebeuren wijdt. Jammer dat wij dit niet live kunnen zien. Geluk-
kig is er wel iemand die het op de video zet.

Joke van Velsen, als coordinatrice verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken, komt langs. Er is op andere posten hulp nodig. Een hoofdteller is
niet komen opdagen, een andere zou last van de kou hebben. In het derde
teluur komen de krenten in de pap: Sperwer, Gele- en Grote Gele Kwikstaart
komen over. In de vrijwel onbewolkte hemel warmen meer roofvogels zich op,
telkens weer zien wij Buizerds, in totaal 45 overtrekkende en zelfs twee
Ruigpootbuizerds en heel hoog een Havik. De hele dag zien wij ook een paart je
Haviken rondzwerven. De klapper van de dag verschijnt aan het eind van de
ochtend. Een Velduil komt rustig klapwiekend op circa 200 meter over.

Even later de catering:Joke en Inge van den Akker met warme soep, brood jes,
appels en melk. De uren rijgen zich aaneen, de trek blijft matig.

Toch schijnen wij op een goede plek te staan. Bij andere telposten komt vrijwel
niets over en is men zelfs overgegaan tot het spotten van vliegtuigen, op

de lijst gezet als kerosine-vinken. Gejo wordt voor hulp naar een andere
telpost gedirigeerd. Af en toe krijgen wij aanloop van belangstellenden en
verwanten en horen het laatste neiuws. Voor de middag al 200.000 vogels in
het hele land geteld, een Pallasboszanger op een vinkenbaan gevangen, Breed-
bekstrandloper bij IJmuiden, Spreeuw en Aalscholver voeren de toptien aan.
Om 18.00 uur noteren wij onze laatste vogels, vijf Blauwe Reigers.

In totaal hebben wij 6400 vogels geteld en 56 soorten gezien.

's Avonds lui uitgezakt op de bank geeft het journaal de stand van zaken
weer, een half miljoen geteld. Geschat twee miljoen overtrekkende vogels.
Koot en Bie namen het geheel in hun Keek op de Week op een uitnemende manier
op de hak. Voor mij sluiten deze beelden de Nationale Vogeltrekdag af.

De eerste Merels, Zanglijsters en Koperwieken stijgen op uit de bosjes om

aan de nachttrek te beginnen.



