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Verslag vogelweekend Schiermonnikoog

6-7-8 april 1990

Paul Volkersz

Woensdag 3 april; sneeuwbuien en koud, verwachting voor "het weekend":

koud en onbestendig!

Vrijdag prachtig weer, niet warm, windkracht 5 uit oost, maar droog en

zonnig en dat zou het blijven.
Net als in de vakantie is het weer een belangrijk onderdeel. Het is

natuurlijk fijn als we met z'n allen (54 pers.) veel vogels zien, maar

mooi weer daarbij verhoogt de stemming.

Zo'n weekend is voor mij (en waarschijnlijk vele anderen) een kleine vakantie,

met alles wat daarbij komt. Nog even dit regelen, de oppas, een gebroken

thermosfles, eten, vervoer e.d. Vervoer was in ons geval al lang geregeld,

maar voor Joke, die alweer een dag eerder is vertrokken (met enkele andere

leden), blijft altijd de vraag: is voor iedereen het vervoer geregeld!
En dan, ja, eindelijk vertrekken. Door de Flevopolders en het friese landschap

naar Lauwersoog.

Aangekomen in ons 'hotel' is het snel de fietsen halen (waarbij ik aan de

eigenaar vroeg of ik even kon bellen Geen antwoord Ikzelf dacht

dat er fietsen genoeg stonden) en dan de inmiddels bekende chocolademelk

met ontbijtkoek.

Zaterdagochtend vertrekken we om 7.30 uur en dat is wel heel luxe. Maar in

elk geval is dat niet de reden dat we minder soorten zien dan andere jaren.

In vier groepen (1. Hans van Oosterhout/Frank v.d.Weijer, 2. Paul v.d.Poel/

Frank Heilman, 3. Dick Jonkers/Willem Weitjens, 4. Adri v.d.

Brink) vertrekken we na een nacht met lichte nachtvorst.

Verscheidene soorten zijn natuurlijk al gezien tijdens de overtocht naar het

eiland (geen Visdiefje of Noordse Stern) maar wel Eidereend, talrijk aanwe-

zig op het wad. Bij de jeugdherberg onder andere Turkse Tortel, Holenduif,

Wulp, Fitis, Spreeuw, Merel en andere soorten die je mag verwachten. Welke

zich niet wil laten zien is de Ekster. Onze groep heeft hem in elk geval

niet waargenomen. Hans wel: een Ekster, gepakt door een Kiekendief(?). Of

dit de laatste van het eiland was is nog niet bekend (voor de najaarsexcursie

graag enkele exemplaren uit het Gooi meenemen. Voorbeeld tekeningen voor

vervoer bij mij verkrijgbaar).

Vervolgens langs bungalowpark, Heerenweg, Veerweg, langs de dijk naar de

Westerplas, waar iemand van ons Gele Kwikstaarten meent te zien. Een luid

gelach als blijkt dat dit gele narciskoppen zijn, die boven een duintje
uitsteken.

Zondag 1 april: ongelooflijk mooi weer, met korte broek in de tuin.

Als we dit weer volgende week hebben dan.....
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Wat wel heel mooi te horen was, was de Siberische Tjiftjaf, een ondersoort

van de Tjiftjaf, wat als geluid een combinatie oplevert van tjiftjaf+fitis.

Voor mij in elk geval een nieuwe waarneming. Waar deze Siberifche Tjiftjaf

vandaan komt? Geen idee. De gewone Tjiftjaf is in elk geval made in Holland
.

Na de pauze via de Bernardweg naar de Kobbeduinen, waarbij een aantal Kieken-

dieven zich in alle standen laat bekijken, ook baltsend.

Door het mooie weer nog even in een duinpannetje genoten van hoge vogeltrek;

echt heel mooi en een fijne bezigheid voor zo'n half uurtje. Na een intensieve

dag op naar de hutspot. Het voederen der vogelaars! Wat dacht u van 30 kg

aardappels, 20 kg hutspot en 25 worsten, maar opgegeten wordt het.

's Avonds Houtsnippen kijken. Er worden er zo'n A a 5 waargenomen.

Zondagochtend iets kouder maar helder, waarbij door sommigen het gevoel van

een blauwbekje wordt ervaren. Windkracht 5 uit oost. Wij gaan als eerste naar

zee, naar het hotel aan de duinen, zeetrek kijken. Er worden Jan van Genten

gezien; ook wordt tijdens het terugwandelen een Wespendief gezien. Verder

langs Vredenhof. Hier stoppen we voor koffie. De Fazanten zijn ruimschoots

aanwezig en eten zowaar uit Yvons hand.

Verder langs het wad, waar de Bontbek-

plevier goed te zien is. Dan weer

naar de Westerplas en vervolgens

een stuk over het wad. Weer terug

naar de Westerplas. Langs het dijkje

komt voor mij de mooiste waarneming

van het weekend; De Roodhalsfuut

laat zich wel zeer lang bewonderen

en door het goede licht is duidelijk

het witte streepje in de hals bij de

overgang van grijs naar rood te zien.

(zie tekening).

Na de soep wordt de stand opgemaakt

van de aantallen van alle groepen. In

totaal 97 soorten. Een stuk minder dan

andere jaren, helaas. Volgende keer

beter, maar het kan niet elk jaar uit-

muntend zijn.

Voor de schoonmaak, en dat is toch

altijd weer leuk, stellen de vrijwilligrs

zich op in rotten van tien. Helaas gaan

er velen uit de flank, zodat ongeveer

3 personen het laatste moeten afraaken

en nalopen.

In elk geval was het weer een leuk, gezellig en leerzaam weekend. Echt iets

on ook weer in het najaar te doen. Zo ja, drukt onze penningmeester Laura

ons op het hart, dat kan alleen als het geld binnen is vóór de aangegeven

datum. Zo niet, dan zonder uitzondering geweigerd. We zijn gewaarschuwd.

(Vogels kijken vanaf de pier in Lauwersoog is ook niet alles).

In elk geval: iedereen die voor het welslagen van het vogelweekend heeft

gezorgd: hartelijk dank en tot ziens!


