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Een nieuwe schuilhut

Schrijflijster

De pasgebouwde schuilhut staat in de Noorderplassen tussen Alraere en

de Oostvaardersdijk, vlakbij het gemaal De Blocq van Kuffeler. De hut

geeft uitzicht op een ondiepe, voedselrijke plas waarin een paar eilandjes

liggen. Het wijdse zicht op de plas wordt rondom begrensd door hoog riet en

wilgenbos. In de kale bomen, op de eilandjes en in het water wemelt het

van de Aalscholvers, jong en oud. Een stuk of tien Lepelaars roeien met

hun lepel door het water. Alleen al de tocht hierheen was een ware land-

schappelijke beleving. Vanaf het gemaal of vanaf Almere duikt men via het

fietspad plotseling in een eindeloos ruig moerassig landschap, bezaaid

met wilgen en zich overal verspreidende vlieren. Grote massa's prachtig

riet, waar tussendoor allerlei soorten distels en koninginnekruid.

Kleurige troepen Putters fourageren druk door dit landschap. De natuur doet

het goed op de drooggelegde zuiderzeeklei!

Wij lopen een paar honderd meter op een glibberig pad van gedroogde, aan-

gestampte klei en komen bij de hut aan.

Het is te mooi om waar te zijn. De hut staat midden in de Aalscholver-

broedkolonie. Daar deze plek nu voor iedereen bereikbaar is, hoop ik dat

het goed blijft gaan en niet een stelletje natuurterroristen de hut midden

in het broedseizoen afbrandt!

Wij gaan de hut binnen en via de vele kijkgaten ontvouwt zich een uitzicht

nou ja, ik heb het hierboven al omschreven.

Wat dacht U van een paartje Dodaars met jongen op een paar meter afstand?

Of eindelijk eens de Slobeend beeldvullend zien slobberen tussen honderden

aandoenlijke Wintertalinkjes? Fantastisch toch? Ik hoorde dat er intussen

ook al een Ijsvogel, Porseleinhoen en een Ree met kalfje gezien zijn!
Al die Aalscholvers zitten daar alsof ze er al miljoenen jaren zaten.

Ze doen antiek aan. De grote groepen Grauwe ganzen brengen je weer terug

naar het hedendaagse. Helemaal de melodieus roepende Groenpootruiter, op

de vlucht voor een dreigend overzeilende Bruine Kiekenvrouw.

Mensen, woorden schieten tekort. Ga kijken en hoop met mij dat wij ons de

weelde van zo'n openbare schuilplek kunnen permitteren!

Daar vindt U deze hut:

IJSSELMEER

Met een verschrikkelijk gegil rennen de twee jonge Waterrallen uit de

dekking van het dichte riet en zitten elkaar achterna op het gedeelte

vlak onder de nieuwe schuilhut waar het riet platgeslagen is.

Een van de ouders loopt een eindje verderop langs het donkere modder-

rand je, waar de roodbruin gepluimde rietkraag ophoudt.


