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GOOISE BOSUILEN SLACHTOFFER VAN VERKEER
Jaap Taapken

Op 3 april 1991 trof ik op de rijksweg bij Laren (de weg van Bussum naar
Hoevelaken) een doodgereden Bosuil aan. Kort daarvoor had ik al twee maal
in het Gooi gemeend een doodgereden Bosu11 te zien liggen, maar toen kon
ik niet stoppen met de auto.

Op 11 april 1991 zag ik op de weg ‘van Hllversum naar Baarn, ter hoogte van
de Hooge Vuurseweg (dat is bij de afslag naar de Lage Vuursche) mogelijk op-
nieuw een dode Bosuil op straat liggen.

Op 14 april kon ik dat controleren en toen trof 1k op die plek drie dood-
gereden jonge, reeds duidelijk vliegvlugge, Bosuilen aan. De doodgereden
dieren lagen nog geen tien meter van elkaar verwijderd.

Nu vermoed ik dat een oudervogel op die plek overreden is en dat de drie
jonge dieren bij het doodgereden dier, dat op straat moet hebben gelegen,
zijn gaan bedelen om voedsel. Met het gevolg dat ze allemaal zijn doodgereden.
Een tragisch geval, waar een uilenfamilie zo goed als helemaal door het
verkeer is uitgemoord. Zoiets zal ongetwijfeld vaker gebeuren dan de keren
dat wij dat door toeval ontdekken. :



